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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag is het de feestdag genaamd “De bekering van Sint-Paulus”. 
Onze voorouders verwachtten van Sint-Paulus dat hij voor goed 
weer zou zorgen, want:
SINT-PAULUS’ BEKERINGHE MET ZONNESCHIJN,
IS GOED VOOR VRUCHTEN, KOREN EN VOOR WIJN.

of nog:
SINT-PAULUS SCHOON EN HELDER,
GOED VOOR SCHUUR EN KELDER.

Een oud bijgeloof wil dat er de afgelopen nacht iets merkwaardigs 
gebeurde op het kruispunt der wegen. Kruispunten hadden bij 
onze voorouders een bijzondere betekenis, want dat waren de 
verzamelplaatsen van geesten en ronddolende zielen, maar ook van 
duivels, tovenaars en weermakers.

Dat oude bijgeloof wil dat in de nacht van 24 op 25 januari de vier 
winden een geweldige strijd zouden voeren onder elkaar op die 
kruispunten en de wind, die klokslag middernacht aan de winnende 
hand is, zal gans het jaar de windrichting bepalen. En daarom zei 
men in Oost-Vlaanderen:
DE WIND DIE OP SINT-PAULUS HEERST,
ZAL GANS HET JAAR ZO WAAIEN.

Mocht Sint-Paulus niet voor mooi weer zorgen, dan kan je nog 
altijd doen zoals men dat vroeger deed. Dan zette men op de avond 
van Paulusdag een strooien pop bij de haard terwijl moeder de 
vrouw koeken bakte. Was het goed weer, dan sloeg ze de pop een 
pannenkoek in het gezicht. Was het slecht weer, dan werd de pop 
gewoon in ’t vuur geworpen.

Zondagsgebed
Bij de 4de zondag door het jaar

Ik weet niet
hoe ik bidden moet. 
Mijn handen
strek ik vol onvermogen 
verlangend
naar Jou uit,
maar ik weet het niet, 
ik kan het niet.

Ik zou me zo graag 
ontvouwen
voor Jou,
Abba, Vader.

Tot plots
jouw Geest
zich toont in mij 
al zo lang biddend 
en jouw Zoon
bij mij is,
mijn handen
in de zijne.

Hij maakt 
mijn handen 
tot gebed 
voor Jou, 
Abba, Vader.

Willy Verlinden

Hedwig Van Peteghem

Een mens kan wel eens dromen. 
Hoe mooi zou het niet zijn als... 
en als... En terwijl het hier wen-
sen regent van gezondheid en 
geluk, vallen ver van hier zoveel 
dromen en levens in het water. Is 
het niet beter met beidevoeten op 
de grond te staan en toe te geven 
dat het leven nogal vaak minder 
is dan rozengeur en maneschijn? 
Onze dromen en verwachtingen 
draaien dikwijls anders uit. Af 
en toe mag je van geluk spreken, 
maar even vaak sta je voor een 
muur vol vragen. Hoe moet het 
nu voort? En kan het wel voort?

Soms zou ik mijn wensen wel 
duizend keren voor mensen wil-

len schreeuwen. Want pijn en 
tegenslag maken ons doof voor 
wat goed voor ons kan zijn. Je 
kunt meer dan je lief is de deur 
tegen je neus krijgen en dan 
sta ik daar met mijn voorspoed 
en gezondheid. Als rampen de 
wereld en drama’s je leven over-
spoelen, krijgen al die mooie 
wensdromen dan geen cynische 
smaak? Mijn excuses voor die 
zwartgalligheid, maar jij en ik 
kennen waarschijnlijk mensen 
voor wie het leven bitter en koud 
is. Woorden van hoop en geloof 
zouden naïef kunnen zijn en 
dromerig.

En toch. En toch mogen we niet 
bij de pakken blijven neerzitten, 
ook al zien we zelf geen oplossing. 

Want de angst van jou wordt min-
der beklemmend door de opening 
die iemand anders voor je maakt. 
Een uitgestoken hand komt vaak 
uit een onverwachte hoek. Ze ver-
andert het negatieve niet in het 
positieve, maar ze draagt je en 
houdt je hoofd boven water. Tot 
je weer op het droge bent.

Het verbaast me telkens weer 
hoe groot de draagkracht van 
sommige mensen is, ondanks de 
klappen die ze krijgen. Dankzij 
die onverwachte uitgestoken 
hand. Er zijn mensen die aan jou 
denken zonder dat je het weet, 
voor je bidden zonder dat je het 
voelt. Tegen beter weten in mis-
schien, maar dat is nu net gelo-
ven.

Als het nodig zou zijn, wil jij 
dan even de drager zijn?

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Naïef?


