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puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag beginnen we een nieuwe maand: februari. Deze maand 
ontbrak op de oud-Romeinse kalender die toen maar tien maanden 
telde. Toen Numa Pompilius het jaar verdeelde in twaalf maanden, 
werd februari als laatste, dus achteraan geplaatst. Dat is trouwens 
de reden waarom op schrikkeljaren de schrikkeldag juist aan deze 
maand wordt toegevoegd.
Het is de kortste maand en niemand minder dan keizer Augustus 
is daarvan de oorzaak. Die stelde vast dat zijn voorganger, Julius 
Caesar, een maand naar zich had genoemd (juli) en dat die 31 dagen 
telde. Augustus wou ook een maand op zijn naam – de volgende – 
maar kreeg maar 30 dagen. Hij wou er evenveel als Julius Caesar en 
pikte daarom een dag van de maand februari weg om zo dan ook 31 
dagen te krijgen. ’t Klinkt wel geloofwaardig, niet?

Onder keizer Karel heette deze maand de “Horunne” of 
“slijkmaand”. Andere namen die voorkwamen: “sprokkelmaand”, 
“lichtmismaand”, maar ook “koekemaand”, “pannekoekemaand” of 
“koekebakkemaand”. Ze werd ook wel “’t kort maandeke” genoemd:
’T KORT MAANDEKE
IS VAAK HET ERGSTE MAANDEKE…

Vandaag is de dagheilige Brigitta ten gevolge van tal van 
legenden aangesteld tot schutspatroon van vee en paarden, vooral 
aangeroepen wanneer die dieren buikpijn hadden. 
Een bezweringsgebed dat nogal eens werd gehanteerd, ging zo:
IK ZEGEN DIT BEEST IN DE NAAM VAN DE H. BRIGITTA.
DAT ZIJ GELIEVE ZO GOED TE ZIJN DIT BEEST TE 
BEVRIJDEN VAN BERSTEN
EN DAT HET WEDEROM ZAL ZIJN, 
ZOALS HET TEVOREN IS GEWEEST. AMEN.

Zondagsgebed
Bij de 5de zondag door het jaar

Vernieuwde geest van jezus

Heer God, onze Vader,
er zijn mensen die de wereld nemen zoals hij is.
Ze zeggen: de mens zal wel altijd zo blijven,
de wereld verandert niet.
Er zijn er die boos worden,
omdat ze vinden dat iemand er schuld aan heeft
dat er zoveel verkeerd loopt.
Er zijn er ook die uitkijken naar
een nieuwe morgen, een morgen als vandaag,
waarop alles anders zou kunnen zijn.
Er zijn slechts enkelen die zeggen:
ik zal de eerste mens trachten te zijn
die anders wordt.
Maak zo iemand van ons, Heer, en schenk ons daartoe 
de vernieuwde Geest van Jezus, onze Broeder.

Eigentijdse Jeugd

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische 
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 
Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 
Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 
09/225.48.36 • Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 
Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.

Hedwig Van Peteghem

Ik betrap mezelf er nogal eens 
op dat ik me erger aan het doen 
en laten van mijn kinderen. Ze 
denken en doen niet alles zoals 
ik het gedroomd en gepland had. 
Natuurlijk mogen ze zichzelf 
ontplooien en tonen wie ze zijn, 
maar het mag mijn verstand niet 
te boven gaan. Er zijn grenzen, 
mijn grenzen. Ik wil er wel wat 
vat op hebben. Meer zelfs, op het 
moment dat ze hun apenkuren 
hebben en groeipijnen verto-
nen, hoop ik met een logische en 
psychologische uitleg ‘het pro-
bleem’ opgelost te hebben.

Dat is het niet natuurlijk, maar 
het zou wel makkelijk zijn. Want 

we willen toch niet dat ons kind 
het moeilijk heeft, ook al besef-
fen we maar al te goed dat onze 
kinderen door laagtes moeten 
om hoogtes te kunnen bereiken. 
We zijn er ons van bewust dat we 
ze niet altijd een handje kunnen 
blijven geven. Of ze nu veraf zijn 
of dichtbij, we dragen ze zowel 
met al hun enthousiasme als met 
hun onzekerheden stevig in ons 
hart.

En op dezelfde manier leven 
familieleden of vrienden in ons. 
Ook op hen kunnen we wel 
eens sakkeren, maar als puntje 
bij paaltje komt, hebben we het 
beste met hen voor. Ook zij kun-
nen wel eens onbegrijpelijk uit 
de hoek komen, ons het bloed 

onder de nagels vandaan halen 
en ons grijze haren bezorgen. En 
dan willen we hen van alles aan 
het verstand brengen, maar het 
helpt niet. Tot we beseffen dat 
ze zo anders zijn en op dat vlak 
helemaal aan ons gelijk.

Mensen begrijpen is mensen 
anders laten zijn, onze grip los-
laten, blij zijn met wie ze zijn 
en niet boos om wie ze (nog) 
niet zijn. De goede kanten zijn 
niet het probleem, maar aan 
die vervelende grillen kunnen 
we ons dood ergeren. En zo ver 
mogen we het niet laten komen. 
Misschien zijn we allemaal zoals 
kinderen, van wie tenminste 
iemand zegt: „Mijn kind, schoon 
kind.”

Als ze ons ooit (en hopelijk nog 
altijd) kind van God genoemd 
hebben, dan hoop ik dat Hij 
ook tegen mij zegt: „Mijn kind, 
schoon kind.” Ook al vermoed 
ik dat Hij zich soms dood moet 
ergeren aan mijn onmenselijke 
apenkuren. Geloven is misschien 
wel gewoon een stukje God bij de 
mensen brengen. Zaligmakend 
voor wie het krijgt.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Mijn kind, schoon kind


