
Omroep

4 februari, 21.15 uur, één. Forrest 
Gump, Amerikaans romantisch 
drama uit 1994 met Tom Hanks 
in de hoofdrol. De vriendelijke, 
maar naïeve Forrest Gump drukt 
zonder het te beseffen zijn stem-
pel op drie decennia Amerikaan-
se geschiedenis, ook al dienen 
zijn daden slechts één doel, zijn 
geliefde Jenny terugzien.
4 februari, 20.40 uur, Canvas. 
Eerste en tweede aflevering van 
Ennemi public, Belgische mis-
daadserie over het onderzoek 
naar de verdwijning van een 
meisje in een Ardens dorp.
4 februari, 23 uur, Canvas. Le 
Havre, hartverwarmende Fins-
Franse komische film uit 2011. 
Schoenpoetser Marcel ontfermt 
zich in de Normandische haven-
stad over de minderjarige Afri-
kaanse vluchteling Idrissa.
5 februari, 22.40 uur, Canvas. 
Louis Theroux. My Scientology Movie. 
De Brits-Amerikaanse televisie-
maker Louis Theroux maakt met 
zijn bescheiden stijl doorgaans 
doortastende portretten, maar 
dat wil de Scientology Church 
niet. Geïnspireerd door de film-
technieken die Scientology zelf 
gebruikt en bijgestaan door ge-
wezen leden, laat Theroux ac-
teurs Scientology-leider David 
Miscavige en Tom Cruise spelen 
om zo inzicht te krijgen in deze 
in mysterie gehulde religie.

Benoît Joseph Labre wordt in 
1748 geboren in het Franse Amet-
tes, nabij Boulogne, als oudste 
van vijftien kinderen in een wel-
gesteld gezin. Omdat hij aan-
vankelijk priester wil worden, 
volgt hij bij zijn priester-oom les 
Latijn, maar als ‘slechte leerling’ 
blijkt zijn doel onbereikbaar. Op 
achttienjarige leeftijd meldt hij 
zich tevergeefs aan bij de kartui-
zers in Val-Sainte-Aldegonde en 
later in Neuville. Drie jaar later 
vindt hij alsnog opname in de 
cisterciënzerabdij van Septfonds, 
maar daar moet hij wegens ziekte 
weggaan. Vervolgens verblijft hij 
bij de trappisten, tot onverklaar-
bare angsten hem uit het kloos-
ter drijven. Na een pelgrims-
tocht van zeven jaar belandt hij 
in Rome (1777), waar hij nog zes 
jaar rondzwerft. Volstrekt uitge-
put sterft hij op de trappen van de 
Santa Maria dei Monti.

Benedictus is een ongewoon 
zwijgzame, gehoorzame en 
zachtmoedige jongen. Ouders 
en leerkrachten weten met hem 
geen raad. Hij droomt voort-
durend, houdt niet van logica, 
kennis en vorming, heeft geen 
belangstelling voor geestelijke 
gaven, geen praktische of sociale 
vaardigheden. Wanneer Bene-
dictus beseft dat een leven achter 
kloostermuren niet aan hem is 
besteed, kiest hij voor een bede-

laarsbestaan. In een afscheids-
brief aan zijn ouders, zijn laat-
ste brief overigens, bevestigt hij 
dat hij zijn ‘bestemming’ heeft 
gevonden. Hij doet afstand van 
bezit, kennis en gemeenschap en 
leeft zoals zijn antieke voorloper 
Alexius van Edessa als bedelarme 
pelgrim midden in de wereld. De 
wereld wordt zijn klooster.

Meer dan zeven jaar lang maakt 
de onbemiddelde en anonieme 
‘vagebond van God’ een pel-
grimstocht door Frankrijk, Italië, 
Spanje, Zwitserland, Duitsland. 
Hij zoekt belangrijke bedevaarts-
oorden op zoals Loreto, Assisi, 
Bari, Monte Gargano, Einsie-
deln, slaapt in armenhuizen of 
op de grond, voedt zich met wat 
de mensen hem geven, spreekt 
weinig en bidt veel. Benedictus 
zwijgt en stelt geen vragen. Hij 
spreekt door zijn leven en geeft 
daarmee geestelijk onderricht. 
Hij oefent in het stille gebed, 
bidt dagelijks de rozenkrans en 
herhaalt die dan ’s avonds met 
de armen van Rome. Uit liefde 
voor Maria heeft hij de gewoonte 
om beroemde Mariabeelden te 
bezoeken en te aanschouwen. 
Vooral in het heiligdom van Lo-
reto kan hij zijn Mariaverering 
volledig uitleven. Vanuit Rome 
trekt hij elk jaar de bergen over 
om ‘zijn’ Onze-Lieve-Vrouw te 
ontmoeten.

Voor de enen is Benedictus een 
vuile landloper, voor de anderen 
een gekke leegloper. In Rome 
wordt hij achternagezeten door 
kwajongens, die hem begroeten 
met stenen. Eerst wordt hij be-
spot, veracht en gehaat, dan ge-
acht en vereerd. Na zijn overlijden 
in 1783 roepen kinderstemmen: 
„De heilige is dood.” In 1860 
wordt hij zalig verklaard. Eenen-
twintig jaar later volgt de heilig-
verklaring. In de schilderkunst 
wordt deze heilige afgebeeld als 
pelgrim in gescheurde kleren. 
Zijn attributen zijn een staf, een 
rozenkrans, een kruisbeeld en de 
jakobsschelp, het symbool van 
de rondtrekkende pelgrim. Hij 
geldt als de patroonheilige van de 
armen, de bedelaars, de daklozen 
en de zwervers.

Vandaag dragen Nederlandse 
opvanghuizen voor dak- en thuis-
lozen nog de naam van Benedic-
tus Jozef Labre. Zo biedt het ‘La-
brehuis’ van Eindhoven opvang, 
begeleiding, verzorging en ver-
pleging aan volwassenen die om 
diverse redenen (tijdelijk) niet in 
staat zijn zelfstandig te wonen. 
Die instellingen illustreren wat 
paus Franciscus op het oog heeft, 
een „arme Kerk voor armen”. Een 
Kerk die allereerst aandacht heeft 
voor mensen die afhankelijk zijn 
van de goede wil van anderen. In 
zijn toespraak tot de clerus van 

het bisdom Rome (6 maart 2014) 
stelt de paus de vraag: „Op welke 
plek was Jezus het vaakst? Waar 
kon men Hem het makkelijkst 
vinden?” Zijn antwoord luidde: 
„Op de straten. Hij had een dak-
loze kunnen zijn omdat Hij al-
tijd op straat was. Jezus’ leven 
vond daar plaats. Dat nodigt ons 
er vooral toe uit te kijken naar de 
kern van zijn hart, wat Hij voelt 
voor de mensen die Hij ontmoet, 
de innerlijke houding van ‘mede-
lijden’. Toen Hij die vele mensen 
zag, had Hij medelijden met hen, 
want Hij ziet de mensen ‘moe en 
uitgeput als schapen, die geen 
herders hebben’.”

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Benedictus Jozef Labre  Tom Zwaenepoel
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Huisnummer  Ingezonden door Boudewijn Van Baele

– Wat is jouw huisnummer, Frans?

– Ik zou het niet weten, Bert. Ik dacht dat het 66 was, maar toen ik 

gisteren door het raam naar beneden keek, zag ik dat het 99 was.

Boodschappen  Ingezonden door Rupert September

Jantje gaat boodschappen doen in de buurtwinkel. Zodra hij alles 
in zijn mandje heeft, snelt hij naar de kassa en haalt meteen de rij 
wachtenden in. Zegt de winkelier:

– Jantje, ga eens achteraan staan.

Antwoordt Jantje:

– Dat kan niet, mijnheer, daar staat al iemand.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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Oplossing van deze puzzel: 
detector
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