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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

De volkskalender geeft voor vandaag geen enkele weerheilige 
op. Geen dagspreuken dus, vandaar dat ik teruggrijp naar enkele 
gewone februarispreuken. Er zijn heel wat spreuken die het voor wat 
februari betreft over muggen hebben:
BLAZEN IN FEBRUARI DE MUGGEN ALARM,
HOU DAN IN MAART UW OREN WARM.

Een andere, maar met dezelfde strekking, zegt:
ZO IN FEBRUARI DE MUGGEN ZWERMEN,
MOET GE IN MAART UW OREN WERMEN.

Nog zo:
FEBRUARI MUGGENDANS,
GEEFT VOOR MAART EEN SLECHTE KANS.

Mooi weer in februari betekent dat er spaarzaam moet worden 
omgesprongen met het hooi, want de latere koude zal het groen in 
z’n groei belemmeren:
MUGGETJESDANS IN SPROKKELMAAND,
BOERKENS,
WACHT UW HOOITAS.

Nog een februariweerspreuk, maar dan over de mieren:
GAAN DE MIEREN AL AAN ’T GAREN,
IN DE TWEEDE MAAND VAN ’T JARE:
ZEKER MOOGT GE VAST VERWACHTEN:
LATE VORST EN KOUDE NACHTEN…

Zondagsgebed
Bij de 6de zondag door het jaar

Bidden wij tot God
voor de mensen
die veel voor ons betekenen,
die ons hun liefde en vergiffenis schenken,

voor de mensen
die ons moed inspreken op kritieke momenten 
en die ons helpen te groeien als mens,

voor de mensen
die aan onze zorg zijn toevertrouwd, 
kinderen en volwassenen,
vrienden en vreemden,

voor de mensen
die we pijn doen, negeren of kleineren, 
voor wie we geen goed woord hebben,

voor de mensen
die we uit het oog verliezen,
allen die andere wegen gaan
en zich van ons verwijderen,
en ook voor hen die door de dood 
van ons gescheiden werden.

God, zegen al die mensen.
Omring hen en ons met liefde die tastbaar is. 
Maak ons tot zegen voor elkaar.

Luc Maes pr.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Elk jaar opnieuw zijn er mensen 
bereid padden en kikkers vei-
lig de straat over te helpen. Een 
prachtig initiatief, vind ik dat, 
want die kleine beestjes zijn nu 
eenmaal niet opgewassen tegen 
de snelheid en het overwicht van 
ons menselijke verkeer.

Gelukkig zijn er mensen die 
aan de kant staan van de padden, 
want het is niet vanzelfsprekend 
in guur en koud weer – en soms 
met weinig resultaat – de pad-
den een handje toe te steken om 
zo hun toekomst te verzekeren. 
Bovendien weten die beesten van 
niets en verwachten ze ook geen 
steuntje. Ze zitten niet op ons 

te wachten. De inzet van onze 
kant is volstrekt belangeloos en 
vraagt veel geduld en ook een 
morzel medeleven. Of hebben 
we het moeilijk om te weerstaan 
aan de starre blik van die grote 
ogen?

Soms vraag ik me af of we in 
staat zijn dezelfde houding 
aan te nemen tegenover men-
sen. Mensen die misschien even 
weerloos en kwetsbaar zijn als 
die padden en kikkers. Mensen 
die er misschien ook niet om vra-
gen geholpen te worden, maar 
weer vooruit zouden kunnen 
met een klein gebaar, een luis-
terend oor of een warme hand. 
Het zijn alleszins al mooie woor-
den, maar het mag daar niet bij 

blijven. Spijtig genoeg wordt die 
mensen ook soms een pad in hun 
korf gezet.

Gelukkig zien we ook het 
tegendeel, als we maar op een 
andere manier leren kijken. 
Want zulke ‘opkikkeringetjes’ 
gebeuren in stilte, omdat ze in 
de diepte van het hart ontsprin-
gen. Wie het gelaat van de ander 
als een spiegel beschouwt, maakt 
dat de ander er goed uitziet.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

paddenoverzet


