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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Als we de grote volkskalender mogen geloven, dan moet nu heel 
gauw de lente gaan beginnen, ten laatste 22 februari, de feestdag van 
Sint-Petrus’ stoel. Want, zegt een korte maar duidelijke spreuk:
PETRUS’ STOELTJE
HEFT DE LENTE AN.

Alhoewel, heel zeker is dat toch allemaal nog niet, want de feestdag 
van Petrus van Antiochië kan nog een verlengstuk aan de winter 
breien:
VRIEST HET OP SINT-PIETER IN DE WINTER,
DAN VRIEST HET NOG VEERTIG DAGEN.

Zelfs in Duitsland is men van die stelling overtuigd, want daar 
zeggen ze:
WENN FROST IST AUF SANKT-PETERSTAG,
SO FOLGEN NOCH VIERZIG FRÖSTE DANACH.

Ach, mijn eerste spreuk van vandaag… ik zou er zelf ook maar niet te 
veel geloof aan hechten, hoor, want twee dagen later – op 24 februari 
– is het de feestdag van vriezeman Matthias.

De volksweerkunde is erg handig te werk gegaan in het geval van 
Matthias. Ze zegt namelijk via een heleboel spreuken dat Matthias 
het ook weer zal doen vriezen, ofwel dat hij de eerste aanzet zou 
geven tot dooien… zo komen ze er uiteraard wel altijd uit:
SINT-MATTHIJS,
WERPT N’N HETE STEEN OP HET IJS.

Zondagsgebed
Bij de 7de zondag door het jaar

Gij schenkt ons het geloof 
als een kostbare gave, God, 
die onze geest opent
zodat wij U kunnen
leren kennen en beminnen.

Gij wilt met ons in contact treden 
zodat wij kunnen deel hebben aan 
uw leven en ons leven nog meer 
betekenis geven.

Gij, God, bemint ons. 
Mochten allen de vreugde 
ervaren zich bemind
te weten door U, mijn God.

Josephine Verhegghe

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische 
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 
Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 
Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 
09/225.48.36 • Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 
Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Er worden heden ten dage heel 
wat inspanningen geleverd om 
mensen bij elkaar te brengen. Wat 
men ook beweert, de mens heeft 
daar nood aan. In een kring zit-
ten, op verhaal komen, wel en wee 
delen. Het is een oeroud gebruik 
dat enkel maar een hedendaags 
plunje heeft gekregen. In onze 
tijd staat er meestal een tafel in 
het midden, geen kampvuur.

Zo heb ik de voorbije parochie-
raad ontdekt hoe men op Den 
Driehoek mensen bij elkaar 
brengt. Tot viermaal toe werden 
we door diverse werkgroepen of 
verenigingen uitgenodigd pan-
nenkoeken te komen eten. Van 

het goede teveel? Integendeel, 
om te smullen doen we graag 
wat moeite.

Het gaat echter om meer. 
Elkaar ontmoeten, is niet langer 
alleen zijn en stilaan ontdekken 
dat we allemaal wel met iets zit-
ten. En dat lucht al op. Doe daar 
nog wat lekkers bij en het gaat 
als vanzelf.

Niet dat we allemaal zo zwaar 
beladen zijn, maar tussen pot en 
pint – om die uitdrukking maar 
te gebruiken – legt de mens een 
stukje van zijn hart bloot, wat 
vreugde en wat pijn. In je een-
tje blijf je er toch maar mee zit-
ten. Plezierige dingen voor jezelf 
houden, maakt niet gelukkig, de 
minder plezierige beslist niet.

De pannenkoeken lokken ons 
naar buiten en onrechtstreeks 
krijgt ons hart ook wat lucht. 
Het doet me spontaan denken 
aan het deeg. Voor pannenkoe-
ken moet er geen gist bij, die 
moeten niet rijzen. Mensen 
staan echter weer op, komen 
opnieuw in beweging. En zo zijn 
we goed bezig.

Vóór ik het vergeet: breng je 
portemonnee mee, want je 
steunt op die manier heel veel 
mensen.
 
Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

OPKIKKerTjes

PAnnenkOeken


