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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Ik zou het vandaag kunnen hebben over de belangrijke rol die Petrus 
in de volksweerkunde had en waardoor er een lotsdag “Sint-Pieter’s 
stoel” op zijn naam staat. Maar liever heb ik het een keertje over 
weerspreuken die gedragingen van vee als uitgangspunt hebben. 

Eerst over schapen:
ZIJN DE SCHAPEN OPGEWONDEN,
WORDT ONS WIND TOEGEZONDEN.
Over de koeien zegt men:
KOESTEERT IN DE LUCHT,
WEES VOOR ONWEER BEDUCHT.
Ook de ezel speelt mee:
SLECHT WEER IS OP KOMST, ’T IS AL VERLOREN,
WANT DEN EZEL SCHUDT ZIJN OREN.
Ook paarden voorspellen het weer:
HINNIKT ’T PEERDJE BLIJ TE MOE:
D’R KOMT SCHOON WEERKE NAAR ONS TOE.
En nog twee varkensspreuken, maar wel telkens omtrent mooi weer:
WOELT MET ZICHTBAAR WELBEHAGEN,
IN DE MODDER ZICH HET ZWIJN:
ZAL HET ZEKER VOOR VANDAGE,
NOG VAN ’T SCHOONSTE WEERKE ZIJN.

Deze tenslotte nog:
WEES MAAR VOOR GEEN BUIEN BANG,
ALS ER UREN, LUI EN LANG, 
OP DE MESTHOOP LIGT HET ZWIJNTJE:
DUREN BLIJFT DAN ’T ZONNESCHIJNTJE.

Zondagsgebed
Bij de 8ste zondag door het jaar

Overgavegebed

God, U bent mijn Vader,
U hebt hemel en aarde geschapen. 
U heeft mij ook gemaakt,
mij mijn leven gegeven
en daarvoor dank ik U.

Vader, ik leg mijn leven 
terug in uw handen. 
Het is van U,
ik ben van U.
U bent mijn Heer en mijn God. 
Ik ontvang nieuw leven van U. 
Ik aanbid U.
Amen.

KISI-Kids

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische 
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 
Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 
Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 
09/225.48.36 • Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 
Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig Van Peteghem

Ik moet er nog altijd om lachen 
als ik eraan terugdenk: hoe de 
kleine Wouter, trots als een gie-
ter, naar buiten kwam gelopen. 
Hij had zijn jas in z’n eentje aan-
getrokken, weliswaar binnenste-
buiten, maar dat zou hem een 
zorg wezen. Belangrijkste was 
toch dat hij geen kou zou vatten. 
Carnaval op kindermaat dus.

Misschien moet een mens af en 
toe wel eens de draak steken met 
alles wat hem op een of andere 
manier beschermt. Hoeveel tijd 
en aandacht we er ook terecht 
aan besteden, ons leven is toch 
meer dan uiterlijkheid en kledij 
en comfort. We hebben ze nodig, 

maar al bij al zijn het slechts 
middelen om ons goed te voe-
len en te weten dat we iemand 
mogen zijn, en niet niemand.

We willen gelukkig zijn, niet 
meer en niet minder. En we heb-
ben zo veel gebrekkige manieren 
om daar werk van te maken. Af 
en toe moet je eens goed kunnen 
lachen met alles wat je doorgaans 
zo ernstig neemt. Relativeren 
van de bijzaken die een beetje 
hoofdzaak geworden waren. Ik 
weet het: als er carnaval gevierd 
wordt, denken mensen daar alle-
maal niet zo over na. Lachen en 
feesten is meer dan genoeg. En 
met al dat gefilosofeer komen we 
geen stap verder. Gewoon doen. 
De zorgen worden kleiner en 

minder opgeblazen. En zonder 
dat we het weten zetten we alles 
weer eens op een rijtje. We kun-
nen er weer voor een tijdje tegen.

Vasten, wat we vanaf volgende 
week dus doen, doet eigenlijk 
hetzelfde. Alles waar we zo zeker 
van zijn, biedt ons vaak nog te 
weinig houvast. Waarop kunnen 
we eigenlijk steunen? Welk vast 
punt hebben we nodig, dat niet 
onderhevig is aan de grillen van 
de natuur, van de mensen en de 
zorgen van elke dag? Ik laat de 
vraag open, want jij hebt jouw 
antwoord. Hoop ik toch.

Carnaval beleven – vanuit zijn 
eigenlijke bedoeling – is alles 
binnenstebuiten keren. Aldus 
vormt het een goede voorberei-

ding op de vasten waarbij we 
alles ‘buitenstebinnen’ keren.

Of zou ik beter iets gekker 
bedenken?
 
Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Binnenstebuiten


