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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

We belanden in onze volkskalender aan op de feestdag van de heilige 
Coleta. Dat was iemand die destijds geschiedenis maakte omdat ze 
de Franciscanerorde hervormde. Vandaar dat ze vandaag nog altijd 
plechtig vereerd wordt in de Clarissenkloosters. Die Coleta is niet 
direct een weerheilige. Laat ik het dan toch maar even hebben over 
een zeer merkwaardig element in de weerspreuken die gaan over de 
maand maart. Daarin wordt nogal eens gesproken over een taart. Nu 
zou je kunnen zeggen: ah ja, da’s normaal, want taart rijmt op maart. 
Maar nee: ik heb ontdekt dat er toch een andere reden kan worden 
ingeroepen. Maar ik geef u eerst een voorbeeld van zo’n spreuk:
MAARTE, MAARTE. DIE BAKT TAARTEN.
VAN WATER EN VAN WIND. DEN BAKKER WEL GEZIND.
EN VALT MAART STIL AL IN APRIL
EN KAN HET NIET GEDIJEN DAN WACHT HIJ TOT IN MEIE.

Welnu, op een oud prentje met als hoofding “de jaargetijden en de 
maanden” vond ik de maand maart, voorgesteld als een oud vrouwtje 
met kapmantel. Dat vrouwke staat op die prent afgebeeld voor een 
oven waaruit de vlammen slaan en daarnaast ligt een grote stapel 
smakelijke koeken. En de rijmtekst daarop zegt:
PAS MAAR OP, MIJN LIEFSTE KIND:
’T ZIJN KOEKEN VAN HAGEL EN VAN WIND.

In andere afbeeldingen en in oude teksten wordt ook wel eens 
gesproken over de “maartkoek” waarvan het deeg uit hagelstenen 
werd gekneed. Al wie van die koek at, kon zelfs in de zwaarste slagregen 
niet nat worden… Maar, zei het verhaal, diegene die maartkoeken eet, 
moet er zich wel voor behoeden ooit met z’n aangezicht vlak in de 
noordenwind te gaan staan, want dan vliegt hij hoog in de lucht en 
zal nimmer op aarde weerkeren…

Zondagsgebed
Bij de 1ste zondag in de veertigdagentijd

Hoe ouder ik word, hoe minder ik klaag. 
Dat is een vreemd geheim.
Ik weet niet hoe het komt,
maar ik treur niet in de tuin des levens, 
ik lach vanbinnen als de kinderen spelen. 
Dat deed ik vroeger minder.
Ik wilde te zeer scoren
en vooraan staan
en het mooiste lied zingen.

Heer God, ik weet het nu zeker:
er is minder storm in mijn leven, 
omdat ik het leven minder bestorm.
En ik lees boeken meer om te genieten 
dan om meer te weten.

Ik leer eindelijk begrijpen: 
wat komen zal
is zaliger dan wat is geweest.

Tout est grâce!
Amen.

Frans De Maeseneer
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig Van Peteghem

Ik kan er niet altijd goed aan uit. 
We mogen toch van geluk spre-
ken dat we het zo goed hebben 
en ons zo veel kunnen permit-
teren. En toch moet je af en toe 
voorzichtig zijn om niet op een 
lang gezicht te trappen. Zou er 
dan toch nog iets zijn dat ons 
mistevreden maakt? Of zou het 
moeilijk zijn om voor onszelf uit 
te maken wanneer het genoeg of 
voldoende is? Er is zo veel waarvan 
we kunnen genieten. En voortdu-
rend staan er nieuwe modellen of 
aanbiedingen naar ons te lonken. 
Blijkbaar volstaat dat echter niet 
om echt van ‘geluk’ te spreken. 
We kunnen ons buikje vullen met 

alles wat ons hartje lust en tege-
lijk is er een waaier aan diëten 
op de markt waarmee we weer in 
topvorm geraken. Dat is allemaal 
goed en wel, als we maar tevreden 
zijn. Want daar zal iedere mens 
die je ontmoet de vruchten van 
plukken.

Zo kom ik, aan het begin van 
de vasten, nog andere tegenstrij-
digheden tegen, op het eerste 
gezicht althans. Terwijl toch nog 
altijd veel mensen te kampen 
hebben met honger en voedsel-
tekort, wordt ons voorgesteld 
onze maaltijden te versoberen en 
niet te eten tot we verzadigd zijn. 
Alsof de hongerlijders meer zul-
len hebben als wij het met min-
der doen.

Er moet dus meer achter zitten. 
Want dat vasten in alle culturen 
en godsdiensten bestaat, mag ons 
toch de garantie geven dat het zin 
heeft. Het komt echter niet altijd 
even overtuigend over. Terwijl 
iedereen de mond vol heeft van 
genieten, zou ik het bewust met 
minder moeten stellen.

Nog een laatste voorbeeld. 
Het is belangrijk jezelf te ont-
plooien, jezelf te zijn en ten volle 
tot je recht te komen. En toch 
wordt van jou gevraagd nederig 
te zijn en de medemens telkens 
opnieuw voorrang te verlenen. 
Het klinkt allemaal zo onlogisch. 
Je zou van minder in de war gera-
ken. En toch zijn die vastenpunt-
jes belangrijk, want je moet uw 

plaats kennen in het leven en op 
deze wereld. Een vaste stek, ook 
geestelijk.

De palmtakken van de triomf 
worden vandaag verbrand. Met 
de asresten worden wij getekend.
 
Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.
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