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10 maart, 22.05 uur, Canvas. Revo-
lutionary Road, Brits-Amerikaans 
romantisch drama uit 2008. In 
de jaren 1950 proberen Frank en 
April Wheeler (Leonardo DiCap-
rio en Kate Winslet) te ontsnap-
pen aan hun gezapige burgerbe-
staan door van de Verenigde Sta-
ten te verhuizen naar Frankrijk. 
Ze hopen dat in Europa, ver van 
de Amerikaanse oppervlakkige 
consumptiemaatschappij, hun 
gaven zich wel zullen ontwikke-
len. Hun relatie verzandt echter 
in eindeloos gekibbel en jaloezie, 
en een drama lijkt onafwendbaar.
11 maart, 21.15 uur, één. Julie & 
Julia, Amerikaans biografisch 
drama uit 2009. Julie Powell 
(Amy Adams) heeft genoeg van 
haar saaie leventje in een callcen-
ter en besluit in één jaar tijd alle 
524 recepten te bereiden uit het 
beroemde kookboek van Julia 
Child, Mastering the Art of French 
Cooking uit 1961. Haar ervaringen 
zal ze publiceren in een blog. Een 
enorme klus, maar niet zo enorm 
als de opdracht die Child (Meryl 
Streep) zich stelde toen ze in de 
jaren 1950 naar Parijs trok om te 
leren koken als een Franse chef.
12 maart, 22.30 uur, Canvas. Sha-
dow World, documentaire uit 2016 
van de Belg Johan Grimonprez 
over de schimmige wapendeals 
tussen onder meer de Britse en 
Saudische overheid.

Tijdens het pontificaat van Jo-
hannes-Paulus II kwam het tot 
een inflatie van zalig- en heilig-
verklaringen. In de periode van 
1978 tot 2005 sprak de Poolse 
paus 1.338 personen zalig en 
482 mannen en vrouwen heilig. 
Critici spraken van een heiligen-
fabriek. Voor Johannes-Paulus 
waren die uitverkorenen, die 
op een eerlijke en overtuigende 
wijze hun geloof belijden, de 
beste voedingsbodem voor de 
hedendaagse mens. Niemand 
is geboren om alleen te zijn. Ie-
dereen hunkert naar een kring 
van vrienden en familieleden die 
meevoelen, meelijden en mee-
vieren. Bij gelovigen wordt die 
kring aangevuld met sterke per-
soonlijkheden die door hun zijn, 
handelen en denken aansporen 
tot zinvol leven. Een leven met 
een spirituele en evangelische 
kern.

Heiligen zijn niets anders dan 
inspirerende richtingaanwij-
zers. Ze overtuigen de mens van 
de eenentwintigste eeuw dat hei-
lig-zijn een waardevol doel is dat 
iedereen kan bereiken. Heilig-
heid is de kostbaarste parel van 
het geloof. Omdat het leven een 
permanente schakel is van geven 
en nemen, zet heiligheid ook 
aan zelf als heilige op te treden. 
De mooiste stem van een heilige 
weerklinkt in de eenvoud van het 

alledaagse menselijke, in kleine, 
broze, betekenisvolle gebaren, 
woorden en symbolen. Dat be-
wijzen ook de heiligen van 2003.

Op 18 mei 2003 sprak paus Woj-
tyla vier gelovigen heilig. Op die 
dag vierde de lichamelijk sterk 
verzwakte pontifex trouwens 
zijn verjaardag. De eerste die in 
het boek van de katholieke hei-
ligen werd opgenomen, was zijn 
landgenoot Josef Sebastian Pel-
czar (1842-1924). Hij werd ge-
boren in een stadje in Zuidoost-
Polen. Na zijn priesterwijding 
trok hij naar Rome, waar hij pro-
moveerde in de theologie en het 
kerkelijke recht. Na zijn terug-
keer naar Polen doceerde hij aan 
het seminarie en was hij 22 jaar 
lang actief als hoogleraar aan de 
Jagiellonia Universiteit in Kra-
kau. Aan de basis van zijn heilig-
heid lagen niet zozeer zijn intel-
lectuele activiteiten, maar vooral 
zijn onweerstaanbare inzet in de 
caritas. Die mondde uit in de op-
richting van een religieuze ge-
meenschap die gewijd was aan 
de zorg voor armen, wezen, zie-
ken en werklozen (1891). In 1894 
stichtte Pelczar speciaal voor de 
ziekenzorg de congregatie van 
de dienstbare zusters van het 
heilige Hart van Jezus. In 1899 
werd hij tot bisschop gewijd en 
een jaar later benoemd als dio-
cesaan bisschop van Przemysl. 

In die hoedanigheid bouwde hij 
vele kerken, scholen en zorgin-
stellingen.

In 2003 werden drie vrouwen 
heilig verklaard. De eerste, Urs-
zula Ledóchowska (1865-1939), 
werd als Julia geboren in Oosten-
rijk als dochter van een Poolse 
graaf. Ze groeide op in een vrome 
familie. Julia trad in bij de ursu-
linnen en nam de kloosternaam 
Urszula aan. Ze werd missionaris 
in Rusland en Scandinavië. Op 
verzoek van de toenmalige paus 
Benedictus XV vestigde ze zich in 
de Eeuwige Stad, waar ze leiding 
gaf aan haar orde.

Maria de Mattias (1805-1866) 
stamde uit een gegoede familie. 
Zoals al haar leeftijdsgenoten 
kwam ze als meisje niet in aan-
merking om naar school te gaan. 
Uit onmacht wendde ze zich 
tot God met de uitdrukkelijke 
vraag haar te helpen. In een visi-
oen bleek dat God voor haar een 
duidelijke taak voorzien had. Zo 
werd ze bewust van haar roeping. 
Maria stichtte de congregatie van 
de aanbidders van het Bloed van 
Christus. Haar hele leven zette ze 
zich in voor het onderwijs voor 
zoekende meisjes en vertwij-
felde vrouwen. Ze kan worden 
beschouwd als een van de vele, 
amper gekende vrouwen, die op-
kwamen voor de rechten van de 
vrouw en die de oorzaak voor de 

discriminatie zochten bij de uit-
blijvende opleiding.

Ook Virginia Centurione 
Bracelli (1587-1651) werd door 
Johannes-Paulus II heilig ver-
klaard. Als dochter van de hertog 
van Genua was ze – in tegenstel-
ling tot Maria de Mattias – zeker 
van een veilig en veelbelovend 
levenspad. Ze werd op vijftien-
jarige leeftijd uitgehuwelijkt 
en kreeg twee dochters. Toen 
ze twintig was, stierf haar man. 
De vrome weduwe gaf een zin-
volle wending aan haar leven en 
ontfermde zich over armen en 
zieken, in wie ze het gezicht van 
Jezus Christus herkende.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Ontnuchterend  Ingezonden door Albert De Grote

Een man gaat om drie uur ’s ochtends op jacht, maar al vroeg begint 
het overvloedig te regenen en te waaien. De man besluit dan maar 
terug te keren naar huis.

Hij ontdoet zich van zijn natte kleren, droogt zich af en nestelt zich 
opnieuw in bed. Vraagt zijn vrouw geeuwend:

– Welk weer is het buiten?

Antwoordt de man:

– Het is bitter koud en het regent.

Waarop zijn vrouw:

– Pff... En mijn man, de idioot, is gaan jagen!

Gezegend  Ingezonden door Bart Mees

Gesprek tussen de pastoor en een jeugdige parochiaan:

– En, mijn jongen, hoe heet jij?

– Dat is nogal straf, mijnheer pastoor. U hebt me zelf gedoopt en u 
weet niet dat ik Louis heet!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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