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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Een allereerste spreuk die meteen al zegt dat de maand maart een vies 
allegaartje is van allerlei weertypes, gaat zo:
SNEEUW EN HAGEL, REGEN EN WIND
DAARVAN IS DE MAART EEN VRIEND.

Vorige week had ik het nog over taarten en die ene korte spreuk zegt 
in verband met de maartse buien ook meer dan voldoende, dacht ik:
MAARTE, MAARTE,
VUILE TAARTE.

Men stelde vroeger zelfs dat er in de maand maart evenveel buien 
voorkomen als in de overige elf maanden tezamen. Daarvoor bestond 
volgende uitdrukking:
IN MEERT ZIJN ER 99 BUIEN.

Maar ik stel toch voor dat je over die maartse buien niet te veel moet 
zeuren want in feite moeten die er zijn, want, zegt een spreuk:
VELE MAARTSE BUIEN
BRENGEN EEN SCHONE ZOMER.

En bovendien:
MAARTSE BUIEN DIE BEDUIEN
DAT DE LENTE AAN KOMT KRUIEN.

Nu sprak ik in de eerste spreuk daarnet over sneeuw. Nu ja, je zal het al 
wel hebben ondervonden: in maart kan er inderdaad nog een serieus 
pak sneeuw vallen. Dat zegt trouwens ook een spreuk:
NOOIT IS MAART ZO GOED
OF HET SNEEUWT NEN VOLLEN HOED.

Zondagsgebed
Bij de 3de zondag in de veertigdagentijd

Ik loop soms
langs de kantjes,
bang om middenin het leven 
te gaan staan.

Ik zie wel hoe onhandig
ik daar bezig ben, 
benomen door mijn angst.

Wat heb ik eigenlijk te vrezen: 
dat anderen me niet willen zien 
of horen, of zich aan me storen.

Gij God zegt: „Ga middenin staan 
in alles wat leven is,
dan word je sterk,
niet van langs de kantjes te lopen. 
Van kantjes kun je vallen
en in het leven vang Ik je op.”

Anita Galle

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische 
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 
Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 
Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 
09/225.48.36 • Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 
Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Soms vind ik het beschamend 
dat vaak wordt gezegd dat 
mensen toch maar egoïstische 
wezens zijn. „Ze denken enkel 
maar aan zichzelf, ze maken 
zich weinig zorgen over ande-
ren en nog minder over de men-
sen die het moeilijk hebben. 
Als het nodig is, gaan we zelfs 
over lijken.” Zijn we dan echt zo 
slecht? Is het dan zo erg gesteld 
met de mens?

Ik moet wel toegeven dat we 
als mens nogal makkelijk ‘van 
nature’ leven. Ik bedoel gewoon 
dat het eigen is aan de mense-
lijke natuur dat we ons leven 
veilig stellen, dat het recht van 

de sterkste altijd opnieuw de 
vuist opsteekt en dat we zeker 
niet willen onderdoen voor de 
ander. De natuur is zo ingesteld 
dat alles wat week en broos is 
een dikke beschermlaag krijgt. 
En zo komt het dat mensen 
ruwe bolsters worden, dat ze 
eelt op hun ziel krijgen. Het 
is toch begrijpelijk dat we een 
veilige woning hebben met vol-
doende verzekeringen tegen 
alles wat bedreigend is. We zijn 
met onszelf bezig en dat lijkt 
egoïstisch.

Gelukkig zijn we meer dan 
dat. We blijven toch niet altijd 
kleven aan onze natuur. We zijn 
toch om meer bekommerd dan 
het buikje dat we kwijt willen 

en het gezicht dat we niet willen 
verliezen. Eerlijk gezegd kom ik 
wel wat mensen tegen die hun 
natuurlijke aard overstijgen, 
soms, maar niet altijd, ten koste 
van zichzelf. Af en toe ontmoet 
je mensen die je in bescherming 
nemen en zorg dragen voor jou, 
door dik en dun. En dan heb 
je die bolsters niet meer nodig. 
Dan mag je gerust je harnas uit-
trekken, want er is iemand die 
om je geeft. Zonder dat je het 
vraagt, zonder dat je moet beta-
len. Er zijn toch wel wat mensen 
die hun eigen leven een stukje 
loslaten om dat van een ander 
beter te maken.

Het is waar, het kan altijd 
beter. En er zijn nog hopen 

werk. Omgekeerd denk ik ech-
ter toch ook: hopelijk komen 
die echt egoïstische mensen 
eens iemand tegen die hen in 
bescherming wil nemen, zodat 
ze de weekheid vanbinnen niet 
meer moeten beschermen met 
een dik vel, of agressie en onver-
schilligheid. Ben jij bereid een 
verdedigingsburcht voor zo’n 
egoïst te zijn? Je mag alvast van 
geluk spreken dat je zelf zo’n 
beschermengel achter je hebt 
staan.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

OPKIKKerTjes

NATuuR-Lijk


