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OPKIKKERTIJES

JE LEVEN GEVEN

Hedwig VAN PETEGHEM

Je leven geven. Iedere mens met
een klein beetje gezond verstand
maakt terecht de bedenking dat
dat niet voor gewone mensen is
weggelegd. Als je dat doet, blijft
er immers niets over, natuurlijk.
En geef toe, we hebben toch ook
recht op goed leven en comfor-
tabel genieten van de tijd die
ons is gegeven. Ik krijg soms de
indruk dat het denken daarover
veel mocilijker is dan de toepas-
sing ervan.

Je moet maar goed kijken naar
de natuur, ook al kun je het
met het blote oog niet waarne-
men. Hoe graantjes en zaadjes
in de aarde verteren, week en

licht worden. En na verloop van
een tijdje geduld beginnen ze
te groeien en vruchten voort te
brengen. Van het zaadje blijft
eigenlijk niets over. We weten
dat tulpenbollen van alles onder
de aarde zitten te doen om, na
lang wachten, letterlijk uit de
bol te gaan en zo ons tuintje
opfleuren.

Je ziet het ook aan mensen,
maar even onopvallend als het
graantje in de grond. Ouders
zijn bereid hun leven te geven
voor hun kinderen. Dat betekent
natuurlijk niet dat ze letterlijk
doodvallen, wel dat ze erin wil-
len investeren. Het mag tijd
en geld kosten en het mag hun
planning overhoop halen.

Ook al zeggen we af en toe wel
eens dat het genoeg is geweest,
toch doen we voort. Meer dan
we vermoeden, zijn er mannen
en vrouwen die hun rustige tijd
en comfortabel leventje opzij-
zetten en het zo aan iemand
anders schenken die het op dat
moment meer nodig heeft. Een
zieke bezoeken, luisteren naar
een veel te lange klaaglitanie
van iemand, begrip opbrengen
voor de onzekerheden van jonge
mensen — het zijn slechts enkele
voorbeelden. Het is de mensen
in je leven kansen geven om
hun eigen leven voller te maken,
ondanks ziekte, twijfel en ont-
goocheling. Je kind niet vast-
houden, is het laten groeien en

nog meer de verbondenheid met
hem of haar. En zo gaat het met
iedere mens in je leven om wie
je geeft.

Vasten is telkens weer voor
ogen houden dat Iemand ooit
aan den lijve heeft ondervon-
den dat sterven voor mensen het
leven nieuw maakt.

Dit cursiefje werd geplukt uit
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen,
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 5de zondag in de veertigdagentijd

Gij leidt alles ten goede

Tot U, Vader, durven wij te naderen,

want Gij leidt alles ten goede.
Wij willen elkaar behoeden:

help ons, want alleen kunnen wij het niet.
In ons denken en doen, is te veel duisternis.

Weest Gij ons licht.
Wij geloven te weinig in elkaar.
Weest Gij ons vertrouwen.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Nu zaterdag stappen we een nieuwe maand in: april. En let erop:

OP DEN EERSTEN APRIL

STUURT MEN DE ZOTTEN WAAR MEN WIL.
Alle spreuken voor deze maand wijzen nu naar de komende, warmere

tijd. Een oud versje zegt dat zo:

MYNEN NAEM APERILIS, VERANDERD IN APRIL,
BETEEKENT DAT SIG NU DE AERDE OP’NEN WIL,

OM IN DE LENTE-TYD DE VRUGTBAERHEYD TE GEVEN,
WAAR WARMTE NAER DEN EYSCH,

DIE AL WAT LEEFT DOET GEVEN.

Wij worden veel te vlug bitter.

Breng ons tot geduld.

Maak onze last niet zwaarder

dan wij dragen kunnen.

Wij vergeten alles behalve onszelf.

Houd niet op ons weg te roepen uit onszelf
zoals Gij met Abraham gedaan hebt.

Aan U vertrouwen wij ons toe,

want Gij leidt alles ten goede.

Amen.

EigentijdseJeugd

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze h met ing van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische
centra in uw buurt: De 3 Lelién, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat 1, 3271
Averbode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000
Brussel, 02/509.97.32 - LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 - Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,

09/225.48.36-Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 - De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke,
0477/26.56.17 - PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 - Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000
Leuven, 016/31.00.65 - De Peerle, Var 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat 22, 8400
Oostende, 0477/26.56.17 - Herni Noord: 100, 8800 R 051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14,
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 ¢, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.

April telt nu wel dertig dagen maar dat is niet altijd zo geweest. Voor
de kalenderverbeteringen die Caesar aanbracht, had april slechts 29
dagen. Bij traditioneel weer heeft de eerste dag van april een lengte van
14,5 uur en de laatste aprildag telt 16 uur en een kwartier. Dat is — vlug
uitgerekend — een winst van een uur en drie kwartier.

Dat het weer van april meestal onbestendig is, zeggen haast alle
weerspreuken met deze voorop:

APRIL MET ZI)N GRIL

DOET WAT HIJ WIL.

1k vond een aantal aprilspreuken bij mekaar die hoogst merkwaardig
zijn en telkens ook uit een andere bron komen. Zo zeiden vroeger de
mannen:

DE VROUWEN EN DE APRILLEN

ZE HEBBEN ALLEBEI HUN GRILLEN.

De vrouwen daarentegen beweerden dan weer:

DE HEREN EN DE APRILLEN

BEDRIEGEN DIE ZIJ WILLEN.

Het zou ook een speelse maand zijn voor de katten, zo zegt dan weer een
andere spreuk:

IN APRIL DOEN DE KATTEN EN DE WIJVEN HULDERE WIL.
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