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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Zo rond deze tijd van het jaar trokken de herders er met hun 
schaapskudden op uit. En daardoor ontstond de volgende spreuk:
NOOIT APRILLEKE ZO GOED
OF HET SNEEUWT OP DE SCHAPER ZIJNEN HOED.

Maar het volksgeloof wil dat de sneeuw het gras uitbroeit:
APRILVLOKJES
GEVEN MEIKLOKJES.

In april krijgen we gewoonlijk alle weersoorten: sneeuw, wind, hagel, 
regen, koude, warmte. Naar de aloude boerenwijsheid te oordelen, is 
april alleen maar beter naarmate het grilliger is, want:
SPEELT APRIL OP ZIJNEN POOT,
DAN IS KOORN- EN HOOIOOGST GROOT.

Nog:
BLAAST APRIL OP ZIJNEN HOORN,
DAN STAAT HET GOED MET GRAS EN KOORN.

Dat april alleen maar voordelig is als het grillig verloopt, toont ook 
volgende spreuk aan:
APRIL, VERANDERLIJK EN GUUR,
BRENGT HOOI EN KOREN IN DE SCHUUR.

Ook vriesweer kan geen kwaad, want:
ALS ’T IN APRIL NOG VRIEZEN GAAT
EN KAN DAT NOG NIET HEEL ERG KWAAD.

Zondagsgebed
Bij Palmzondag
Jezus, wij gaan met Jou mee, 
tot het uiterste toe.

Wij jubelen met de menigte mee 
als was Je onze koning
voor altijd en voor eeuwig.

Wij stappen met de menigte mee 
als was Je onze trekker
en vertelde Je mooie verhalen.

Wij geloven met de menigte mee 
als was Je onze wonderdoener 
en vertelde Je ons over God.

Maar jubel ik nog
als ik Je verraad,
als ik Je verloochen?

Ga ik nog mee
als ik in slaap val, 
als ik wegloop?

Geloof ik nog
als ik Je aan een kruis zie, 
als ik daar zomaar sta?

Jezus, gaan wij met Jou mee, 
tot het uiterste toe?

Sofie Vanderplancke
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Vandaag staat de teller van mijn 
kruiswegenverzameling op 826. 
Eigenlijk te veel om ze allemaal 
nog eens één voor één te bekij-
ken. Daar staat tegenover dat 
ik voortdurend andere belich-
tingen ontwaar die me dichter 
brengen bij het leven van Jezus 
en die me uitdagen in hetzelfde 
spoor te gaan. Een kruisweg is 
immers geen zielige lijdensweg, 
waarbij je het slachtoffer bent 
van negatieve krachten. Het is 
de weg die Jezus bewust ging, 
omdat Hij kon leven vanuit een 
positieve kracht: het geruststel-
lende vertrouwen dat zijn leven 
gedragen werd. Door te kiezen 

voor mensen die met de vinger 
worden gewezen, over wie wordt 
geroddeld, of die zogezegd 
schuld zijn van hun eigen mise-
rie, stippelde Hij zelf die (kruis)
weg uit. Op die manier droeg 
Hij de last van mensen, zodat zij 
verlicht zouden voortleven. Mee 
in het lijden van iemand gaan 
staan, geeft een enorme kracht.

Mijn lievelingsstatie is die 
waar Veronica een in-druk van 
Jezus’ lijden nalaat. Zij is een 
vrouw die niet in het evangelie 
voorkomt, waardoor sommigen 
twijfelen aan haar echtheid. En 
toch is ze de kruisweg binnen 
geslopen. Als een vrouw zonder 
naam eigenlijk. Want Veronica 
betekent ‘de ware afbeelding’. 

Anoniem, bijna steeds opkij-
kend naar Jezus, drukt ze het 
gelaat van het lijden in een doek. 
Ze neemt het lijden niet weg, 
maar is er stil bij aanwezig. Ze 
draagt het op haar manier mee. 
Ze heeft geen echte naam, maar 
weerspiegelt voor ons wie ze van 
binnenuit is. Haar echte naam 
blijft open, zodat wij er de onze 
kunnen invullen.

Veronica maakt ons duidelijk 
waaraan je een echte christen 
kunt herkennen. Stil nabij zijn 
bij de onzekerheid en de pijn, 
de onmacht en soms zelfs bit-
terheid. Want lijden kraakt het 
leven, tenzij iemand met een 
doek troostend naast je staat en 
je niet alleen laat, tenzij iemand 

je laat ervaren dat je gedragen 
wordt. Ik ken zo’n vrouw. Haar 
naam? Veronica.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Veronica


