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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

April is een belangrijke maand voor de natuur: ’t Is nu alles of niets. 
En de landman zei:
IN APRIL GEZAAID,
IS IN MEI WEGGEVAAGD,
OF IN JULI GEMAAID.

Vooral met het koren heeft april belang:
APRIL IS AAN MEI DE KORENAAR SCHULDIG.

Anders:
APRIL IS NOOIT ZO SCHRAAL
OF HIJ LEVERT DE MEI EEN AAR.

Elders zei men:
NOOIT APRIL ZONDER AREN,
NOOIT MEI ZONDER BLOEISEL.

Eén zekerheid hebben we echter:
APRILSE AREN
DIE ZIJN ER ALLE JAREN.

Vanaf aanstaande zaterdag zou het mooie weer moeten aanvangen, 
zo bepaalt het de volksweerkunde. En het gevolg zal dan zijn dat alles 
weldra mooi groen ziet:
OP SINT-TIBERTUS NA DE NOEN
WORDEN ALLE VELDEN GROEN.

Zondagsgebed
Bij Verrijzeniszondag

Pasen

Dwars doorheen de dood 
blijft Gij, God, in Jezus leven.

Dwars door het lijden van Jezus 
leeft Gij, God, mee met alle mensen, 
maar vooral met de armen en de verdrukten.

Dwars doorheen de wereld van nu 
leeft in Jezus uw belofte, God, 
dat er voor ons steeds 
en ondanks alles toekomst is.

Dat deze paasboodschap 
ons met vreugde moge vervullen 
en een oproep zijn om anderen 
levend te maken, 
om moedig te zijn
waar anderen bezwijken, 
om het hoofd op te richten 
van hen die terneer gebogen zijn, 
om een reikende hand te zijn 
voor wie in nood is.

Piet Palmans
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig Van Peteghem

„’t Is lente!”, riep ze en alleen 
al haar lach verried dat ze het 
helemaal niet erg vond. Zon en 
warmte breken door alle nevels 
en kilte heen en brengen nieuw 
leven in de brouwerij van onze 
dagen. Bloembollen zaten lang 
genoeg in de wachtkamer van de 
grond om eindelijk kleur te kun-
nen geven aan parken en tuinen. 
Frisse groene blaadjes maken 
duidelijk dat struiken en bomen 
helemaal niet dood waren, maar 
gewoon een seizoen rust namen, 
op het eerste gezicht althans. 
Want wat er vanbinnen en 
ondergronds allemaal gebeurt, 
daar hebben we vaak geen zicht 

op en met moeite weet van. Een 
paar warmtestralen volstaan om 
ons de winter te doen vergeten 
en de straten te vullen met spe-
lende kinderen.

En het gebeurt dat de lente-
vorst toch nog even terugkomt 
en de prinsesmooie bloesem 
naar de knoppen helpt. „Zonde”, 
zeggen we dan. „Dat zou toch 
niet mogen.”

Af en toe zien we in onze 
wereld, in onze omgeving en 
zelfs binnen onze eigen leef-
kring dingen gebeuren die 
ingaan tegen alle goedheid van 
het leven. Ze maken ons futloos 
en opstandig. Ze vreten aan ons 
paasgeloof, aan de overtuiging 
dat zorgende liefde verder reikt 

dan het noodlot. Is het negatie-
ve toch sterker dan diegene die 
het draagt? Hoe pijnlijk het ook 
kan zijn, hoe hevig het ons leven 
ook kan doen kantelen, wie goed 
kijkt, ziet ook dat er mensen zijn 
die geduldig en hoopvol de win-
ter naar de lente dragen. Ze dra-
gen jou de lente binnen.

Pasen valt in dezelfde perio-
de, zodat we ook van binnenuit 
bereid zijn nieuwe mensen te 
worden, het nieuwe leven bin-
nen te laten. Voor mensen met 
een diepe pijn in het hart is dat 
een ongelooflijke boodschap. 
Laat maar toe dat er mensen 
zijn, die met handen en voeten 
een gezicht geven aan de grote 
Drager van het leven. Wie zich 

laat dragen, is sterker dan hij of 
zij denkt. Zalige paasdagen wens 
ik jou, een heel jaar door.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Vrolijk Pasen!


