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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Deze week krijgen we weer de jaarlijkse confrontatie met de 
gevreesde Ijsheiligen: Sint-Mamertus, Pancratius en Servatius (11, 
12 en 13 mei). Soms wordt ook Bonifacius daarbij vernoemd:
TOT BONIFAAS,
DIE STRENGE BAAS,
WEES VOOR VRUCHT,
OP VORST BEDUCHT!

Vroeger werd op het land een heksen- of duivelspaternoster gelezen 
ter ere van de koude heiligen met de bedoeling hen te vermurwen 
en het weer te doen keren. Een gedeelte van die Paternoster gaat als 
volgt:
DE DRIJ SANTEN VAN DE KOUWE,
TWEE JONGE EN ENE OUDE,
GINGEN TESAMEN DOOR HET LAND,
ELK MET KOUD GOED AL IN DE HAND.

DE ENE MET EEN BALLEKEN SNEEUW,
DEN TWEEDE MET EEN KEGELKEN IJS,
DEN DERDE DIE WAS GRIJS EN WIJS,
EN HIJ DROEG NIEMANDALLE, DALLE,
GEEN KEGELS EN GEEN SNEEUWBALLEN.

SANTE, SANTE, MET DE KRONE,
MAAK ONS RAP HET WEDER SCHONE.

Die derde IJsheilige - blijkbaar dus de oudste - moet Mamertus zijn 
geweest, luidens volgende spreuk:
AL IS MAMERTUS OUD EN GRIJS
HIJ HOUDT VAN VRIEZEN EN VAN IJS.

Zondagsgebed
Bij de 5de paaszondag

Troost ons, Heer,
druk ons tegen uw hart. 
Vergeef ons wat fout liep, 
verzoen ons met elkaar.

Nieuwe wegen mogen wij gaan, 
doorheen de dorheid rondom ons. 
Hindernissen weggeveegd,
een schoon en nieuw bestaan.

Uw Woord zal klinken, 
tot vreugde van velen, 
hier en overal.

Uw kracht zal zichtbaar worden. 
Wij, uw handen,
uw voeten en uw hart.
Uw werk gaat voor U uit.

Als een herder
weidt Gij ons.
De zwaksten draagt Gij
als lammeren in uw arm.
Gij koestert ze
aan uw borst. 
Vruchtbaarheid leidt Gij
voor U uit, toekomst
voor wie leven in zich draagt.

Wies Merckx
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Iemand vroeg me onlangs of ijs-
heiligen gevierd worden op het 
moment dat het weer wat mooi-
er wordt en bijgevolg de ijskar-
retjes ons straatbeeld een lek-
kerder uitzicht geven. Het eerste 
is waar, maar staat los van het 
fantasietje dat daaruit volgt. De 
ijsheiligen hebben hun feestdag 
van 11 tot 14 mei, midden in 
de lente. Ze ontlenen hun naam 
aan het gevaar voor koud voor-
jaarsweer en nachtvorst, waar-
door bloesems en jonge knoppen 
ongenadig worden gekraakt. 
Net als alles zo mooi is, zo vol 
verwachting, wordt dat nieuwe 
leven ijskoud weggemaaid. Dat 

het tegennatuurlijk is, mogen 
we niet zeggen, wel dat het erg 
is.

Pril leven is altijd kwetsbaar. 
Ik blijf me herinneren dat mijn 
vader, wanneer een botje, getrof-
fen door de vorst, van de tak viel, 
soms zei: „Weer een kindje dat 
gestorven is.” Misschien was 
het zijn manier om zijn verdriet 
daaromtrent te uiten. En zo 
zien we rondom ons of in eigen 
kring nog andere gebeurtenis-
sen die even hard vloeken als de 
nachtvorst tegen de lente: een 
droom die stuk geslagen wordt, 
de hoop op een mooie toekomst 
die omslaat in verbittering, het 
vertrouwen in het leven dat weg-
kwijnt.

Misschien klinkt het wat nega-
tief, maar toch moet deze tekst 
een opkikker worden. Ik zie 
veel vreugde bij mensen, maar 
wil niet blind worden voor wat 
sommigen moeten doorstaan. 
En hopelijk zijn er nog mensen 
die dat zien, zodanig dat je niet 
in je eentje achterblijft met je 
verdriet. De ‘nachtvorst’ alleen 
bepaalt ons leven niet en het is 
aan anderen om dat geloof en die 
hoop in jou warm te houden.

IJsheiligen zijn dat. Ze zijn niet 
om te kopen, maar ze drukken 
het verlangen uit dat de hoop 
sterker mag zijn dan de wan-
hoop. Eens voorbij de helft van 
mei breekt de lente volledig 
door en hebben we nog een hele 

zomer te verwachten. Pril geloof 
is altijd mooi, maar ook altijd 
kwetsbaar.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

IJsheIlIgen


