
﻿algemeen2
Colofon

dienst abonnementen
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

redactie
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

publiciteit
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

abonnementen
Abonnementen en adreswijzigingen 
uitsluitend via de parochie

copyright
Alle teksten, foto’s en 
beeldmateriaal uit kerk & leven 
zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Zonder toestemming van de 
uitgever mogen ze op geen enkele 
wijze worden verspreid. De uitgever 
is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de advertenties. 
Lezersbrieven moeten naam en 
adres vermelden. De redactie 
behoudt zich het recht teksten in te 
korten of te weigeren.

kerk & leven is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

verantwoordelijke 
uitgever: Olivier Lins

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Volgende week is het Onze-Heer-Hemelvaart. Het is bekend dat die 
dag bijna nooit zonder regen verloopt. Men zegt dan ook:
OP ONZE LIEVE HEER HEMELVAART REGENT HET
AL WARE HET MAAR DRIE DROPKENS.

En, zegt de volkskalender, het gebeurt ook zeer vaak dat er op 
die dag een donderslag kan worden gehoord. Eertijds bestond 
ook het gebruik om vroeg op die dag door de velden en weiden 
te gaan wandelen. Men noemde dat gebruik het “dauwtrappen”. 
Alleszins mag men op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de kachels weer 
uitbreken, want:
OP HEMELVAART
GEEN VUUR MEER IN DE HAARD.

In de volkskalender speelt Ons-Heer-Hemelvaart ook mee. Zo 
schreeft Baron von Düringsfeld in zijn Calendrier Belge: “Ne pas 
manger de viande à ce jour, garantit des maux de dents.”

Zondagsgebed
Bij de 6de paaszondag

Maria, moeder van God, 
spreid de mantel
van uw liefde uit
over allen,
opdat er nooit meer
een kind in de kou
geboren zou worden.
Nooit meer een mens in de kou 
zou moeten leven
en nooit meer iemand alleen 
zou moeten sterven.

Dan groeit de vreugde aan alle bomen
en zingen de sterren een lied.
Dan bloeien bloemen in de woestijn
en lacht het geluk de mensen weer toe. 
Dan opent God de poorten van het 
verloren paradijs en genieten we 
dankbaar van zijn innige aanwezigheid
in ieder van ons en in de hele schepping.

Messely Christine

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische 
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 
Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 
Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 
09/225.48.36 • Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 
Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig Van Peteghem

Boven ons bestraalt de zon de 
ochtendnevel en onder ons 
breekt jong groen de aardkorst 
open, terwijl de vogels de stilte 
verbreken door lente en vrolijk-
heid te verkondigen. Zo veel 
beelden in de natuur wijzen erop 
dat nieuw leven altijd opnieuw 
mogelijk wordt. En bovendien 
hoe weinig we er zelf moeten 
voor doen. Meer zelfs, wie het 
te veel forceert en in eigen han-
den neemt, loopt het gevaar te 
blijven zitten met stukken en 
brokken.

‘Crisismanagers’ worden ze 
genoemd, zij die door veel studie 
en grondige analyse bedrijven of 

organisaties opnieuw perspec-
tief bieden. Met hand en tand en 
verstand wordt gewikt en gewo-
gen wat de beste oplossing kan 
zijn.

Ook op gewoon menselijk vlak 
zouden dergelijke managers 
welkom zijn. Op momenten dat 
we het allemaal niet meer zo 
goed zien zitten, dat we in de 
knoop of aan de grond zitten of 
bij de pakken blijven neerzitten, 
zou het handig zijn iemand in de 
buurt te hebben die zegt hoe wij 
moeten opstaan. Zo werkt het nu 
eenmaal echter niet.

Toch werd ons een model aan-
gereikt dat wonderen doet. Het 
zijn niet enkel mooie woorden 
die de pijn en het ongelukkige 

gevoel wegnemen, alsof daar-
voor tovertrucs zouden bestaan. 
Geen pleisters op een houten 
been, maar woorden en gebaren 
die helen en genezen. Het evan-
gelie leert ons voorlopig in de 
onmacht en de crisis te staan en 
zegt tegelijk dat er wel degelijk 
toekomst mogelijk is. Als er geen 
uitweg is, als we geen antwoord 
krijgen op de vraag hoe het nu 
voort moet, dan worden we uit-
genodigd stil te staan. Stilstaan 
en rondkijken en zien dat we er 
niet in ons eentje voorstaan, dat 
kan volstaan. Er is altijd iemand 
die met je meegaat.

Er is altijd Iemand die met 
je meegaat. Tussen Pasen en 
Pinksteren mogen we elke dag 

wakker worden met de woorden: 
„Vrees niet.” En hoe moet het 
dan voort met de Kerk van van-
daag? Vrees niet.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Hoop in bange dagen


