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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

We zitten nu bijna in de Pinksterdagen. Pinksteren komt zeven weken 
na Pasen. Veel gebruiken rond deze dagen wijzen er met zekerheid 
op dat Pinksteren eigenlijk een Germaans akkerfeest was dat tien 
dagen daarvoor begon op een donderdag. Die donderdag werd door 
het Christendom in Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart omgezet. Dit feest 
was Donar of Thor toegewijd en wordt in Groot-Brittanië nog altijd 
“Holyday” genoemd. Op die dag begonnen de akkeroptochten ter ere 
van “de wasdom”. Tien dagen nadien eindigde het akkerwijdingsfeest 
weer op een aan Thor toegewijde donderdag, wat nu in de kerk 
“Sakramentsdag” wordt genoemd.
Het is wellicht overbodig te zeggen dat Pinksteren destijds, bij onze 
verre voorouders, dus een belangrijke invloed uitoefende op het weer. 
Men meende bijvoorbeeld:
PINKSTERREGEN IS GODES ZEGEN.

Nadien moest men evenwel ondervinden dat dat niet waar is, want in 
deze tijd gelooft men dat het jaar verloren is, als de zon met Pinksteren 
niet schijnt. Dan zal er bovendien een zomer volgen met weinig 
zonneschijn en met veel betrokken luchten.
Pinkstermaandag is een lotsdag. Het weer van die dag zal dus bepalend 
zijn voor het weer voor de volgende periode:
REGENT HET MET PINKSTERMAANDAG
ZO REGENT HET ZEVEN ZONDAG.

Pinkstermaandag was vroeger ook meteen de dag waarop men ter 
bedevaart moest als men kinderen had die al te veel en te luid huilden. 
Daarvoor ging men vroeger naar kerken die waren toegewijd aan Sint-
Cornelius. Maar het gehuil van de aanwezige kinderen overstemde in 
de kerk meestal zo de gezangen, dat men de mis op Tweede Pinksterdag 
meestal de “Krijstermis” noemde. 

Zondagsgebed
Bij de 7de paaszondag

Ik dacht, ik heb genoeg geroepen.
Gij, God van mij, Gij hebt me al gehoord. 
Moet ik nog hopen op uw ingrijpen? 
Kunt Gij nog een bron zijn van kracht?

De anderen zeggen:
„Kijk, uw God,
Hij laat alles betijen,
waar is Hij dan, nu je roept?”

Ik kan het niet beamen,
elke vezel in mij
is al met U verbonden.
Straks ga ik U nog verdedigen 
en lachen ze met mij.
Ook dat zult Gij horen.

Wilt Gij mijn trouw alvast belonen?

Anita Galle

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische 
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 
Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 
Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 
09/225.48.36 • Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 
Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM

Als ik terugdenk aan de goede 
momenten in mijn leven – en 
ook aan de minder goede – dan 
ontdek ik dat ik toch altijd meer 
kreeg dan ik plande of verwacht-
te. Eigenlijk is het onvoorstel-
baar hoe veel zorg er voor mij 
al gedragen is. Waarschijnlijk 
had ik anders hier niet geze-
ten. En zelfs wanneer het moei-
lijk ging door een gedwongen 
afscheid, een ontgoocheling of 
verdriet, zelfs dan raakte ik er 
altijd opnieuw bovenop. Of zeg 
ik beter, werd ik er altijd weer 
doorheen geholpen. Soms zon-
der dat je het weet, dragen men-
sen je door de slechte dagen. Ik 

hoop dat iedereen zoiets mag 
ervaren.

Probleem is dat je zoiets niet 
gewoon kunt zien, alleszins niet 
op straat. Probeer je het echter 
maar eens voor te stellen. Een 
vrouw belt aan bij de buren. Die 
kunnen immers niet uit de voe-
ten en ze kan toch ineens bood-
schappen voor hen meebren-
gen. Een grootmoeder luistert 
uren naar het gesnik van haar 
kleinkind dat met zichzelf in de 
knoop zit. Antwoorden heeft ze 
niet. Luisteren met het hart vol-
staat om enig uitzicht te bieden.

U kent dergelijke voorbeel-
den. Het zijn stukjes hemel 
die de gewone dagen verlich-
ten, zoals veel gewone dingen: 

kinderen die spelen, wande-
len in de natuur en je de kleu-
ren eigen maken. Er is genoeg 
hemel op deze aarde. Tot en met 
Pinksteren wil ik dit blijven her-
halen: het laatste woord is niet 
aan alles wat ons leven hindert, 
blokkeert of verzuurt. Vergeet 
het niet, er is toekomst voor je.

Wanneer we Jezus’ leven 
samenvatten in een notendop, 
dan zien we dat al het goede dat 
Hij doet vaak op weerstand stuit, 
dan weten we dat het einde van 
dit leven getekend wordt door 
spot, ontgoocheling, pijn en 
dood. Het feest van Hemelvaart 
mag ons overtuigen dat het 
daar niet bij blijft. Zijn weg gaat 
voort, hemelwaarts. Wie dat kan 

geloven, zal er wel bij varen en 
iedere mens die hij of zij tegen-
komt ook nog.

Staar je maar niet onbegrij-
pend blind op de hemel en deel 
er vanaf morgen maar stukjes 
van uit.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

OPKIKKerTjes
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