
﻿algemeen2
Colofon

dienst abonnementen
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

redactie
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

publiciteit
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

abonnementen
Abonnementen en adreswijzigingen 
uitsluitend via de parochie

copyright
Alle teksten, foto’s en 
beeldmateriaal uit kerk & leven 
zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Zonder toestemming van de 
uitgever mogen ze op geen enkele 
wijze worden verspreid. De uitgever 
is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de advertenties. 
Lezersbrieven moeten naam en 
adres vermelden. De redactie 
behoudt zich het recht teksten in te 
korten of te weigeren.

kerk & leven is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

verantwoordelijke 
uitgever: Olivier Lins

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag is het de feestdag van Sint-Petronella. Mocht het vandaag 
mooi weer zijn, dan voorspelt dat een goede vlasoogst:
IS HET KLAAR MET PETRONEL
DAN MEET MEN VLAS MET EEN EL.

Voor vandaag is er ook een spreuk waarbij naar mijn gevoel enkel het 
rijm een rol heeft gespeeld:
OP SINTE-PETRONELLA HEET OF WAK;
HET GELD SMELT IN UWE ZAK.

Morgen stappen we dan de junimaand in. In de Romeinse oudheid 
was juni toegewijd aan de jeugd, vermits juni het hoogtepunt van de 
lente vertegenwoordigde. 

Volgens sommigen zou deze maand haar naam te danken hebben aan 
de Romeinse consul Lucius Junius Brutus, de tribuun die Tarquinus 
Superbus uit Rome verjoeg. Een oud versje begint zo:
NAER JUNI
JOVIS VROUW
IS JUNIUS MYN NAEM…

Juno, de schone en strenge echtgenote van Jupiter, was de godin van 
het huwelijk. 
De Angelsaksers noemden ze de Midsummermonath omdat in deze 
maand het midzomerfeest viel.
Karel de Grote noemde juni de Brachmanoth en niet zo heel lang 
geleden werd juni inderdaad nog de “braakmaand” genoemd. 
Etymologisch gezien wordt dat zo verklaard: “Braeckmaend dat 
verstaen de boeren best: ’t is nu immers overal kermis en zy drinken 
zoo veel genever dat zy er moeten van braken…”

Zondagsgebed
Bij Pinksteren

Gij zijt
als vlammen
heilige Geest,
een vuur dat van ophouden 
niet wil weten.

Het enige
dat Gij mist, 
is voedsel 
voor het vuur.

Elk moment 
van overgave 
schenkt lucht 
aan U, 
waardoor Gij 
oplaait.

Gij brandt 
Uzelf uit
in ons hart.

Gij, hoge gast,
maak ons tot mensen 
vol van vuur.

Erik Galle
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig Van Peteghem

Zoals je kunt genieten van een 
lekkere kop koffie, een tintelend 
pintje of een heerlijk glas wijn, 
zo zou je ook moeten kunnen 
genieten van deze wens. Even 
langzaam zou je deze woorden 
moeten laten binnendringen. Ze 
zijn een hart onder de riem. Meer 
dan letters zijn het scheppende 
woorden. Ze doen ons iets, ze ver-
anderen ons innerlijk. Net zoals 
iemand tegen je zegt: „Ik heb je 
graag.” Je wordt er een heel ander 
mens door.

We laten het echter niet altijd 
binnen, alsof we geteisterd wor-
den door een natuurlijke koppig-
heid. „Je zou zelf eens moeten 

meemaken wat ik heb meege-
maakt, je zou wel anders praten”, 
zeggen we dan. Angstvallig krui-
pen we in ons eigen hoekje, waar 
de zorgen en tegenslagen opge-
stapeld liggen, en we zonderen 
ons af.

En toch zegt een stem tegen jou 
(in elke eucharistieviering onder 
andere): „Vrede zij U. Staar je 
niet blind op wat voorbij is of 
wat je overvalt. Laat de hoop niet 
varen.” Vrede legt een onderlaag 
in je leven, maakt dat er een fun-
dament van vertrouwen is waarop 
alles wat je meemaakt, kan rus-
ten. Het is meer dan ‘niet nerveus 
zijn’, ‘geen ruzie maken of oorlog 
voeren’. Het is een diepe rust en 
harmonie die je zomaar krijgt.

Vrede, dat is de moeder die bij 
haar kind zit en het tot rust laat 
komen.

Vrede, dat is de vrouw die 
wekenlang naast het bed zit 
van haar man zodat hij zich – 
ondanks de ziekte – toch nog 
‘thuis’ mag voelen.

Vrede, dat is de Vader die zegt: 
„Ik vergeet je nooit. Wat er ook 
gebeurt, je zorgen kan ik niet 
wegnemen, maar wel mee dra-
gen, zodat je niet ongerust moet 
zijn.”

Het vraagt soms moeite om 
met een bang hart dat scheppen-
de woord toe te laten, dat woord 
dat nieuw leven in je brengt. Veel 
tijd en plaats heeft het niet nodig 
om binnen te komen, een kiertje 

volstaat De vrede die iemand je 
wenst in je toelaten, veroorzaakt 
een warm pinkstereffect. Geloof 
me maar.
Zalige hoogdag.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

‘Vrede zij u’


