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Lezingen door de week | Maandag 12 juni: Tweede Brief 
aan de Korintiërs 1, 1-7 en Matteüs 5, 1-12 • Dinsdag 13 juni: Twee-
de Brief aan de Korintiërs 1, 18-22 en Matteüs 5, 13-16 • Woens-
dag 14 juni: Tweede Brief aan de Korintiërs 3, 4-11 en Matteüs 5, 
17-19 • Donderdag 15 juni (Sacramentsdag) Deuteronomium 8, 
2-3.14b-16a – Eerste Brief aan de Korintiërs 10, 16-17 – Johannes 6, 

51-58 • Vrijdag 16 juni: Tweede Brief aan de Korintiërs 4, 7-15 en 
Matteüs 5, 27-32 • Zaterdag 17 juni: Tweede Brief aan de Korin-
tiërs 5, 14-21 en Matteüs 5, 33-37 • Zondag 18 juni (Elfde zondag 
door het jaar) Exodus 19, 2-6a – Brief aan de Romeinen 5, 6-11 – 
Matteüs 9, 36 — 10, 8.

eucharistie op radio | 11 juni, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit 
de kerk Sint-Antonius Abt in Brasschaat.
eucharistie op tv | 11 juni, 10.30 uur, KRO via NPO 2: vanuit 
de Sint-Laurentiuskerk in Breda.

commentaar bij de zondagslezingen a-jaar

—  Luc Devisscher —

Tot driemaal God
Evangelie* • Liefde. Nikodemus, een joodse leider zoekt Jezus ’s nachts op voor een ge-
sprek. Ze hebben het over hoe een mens opnieuw geboren kan worden. De evangeliele-
zing geeft het einde van dat gesprek weer. Jezus houdt Nikodemus de weg van het geloof 
in de eniggeboren Zoon voor. De sleutel voor het begrijpen van dat mysterie is de liefdes-
verklaring van God voor de wereld. Die liefde is zo groot dat God zijn enige Zoon weg-
geeft. Doorheen de Zoon grijpt God in de wereld in. De kernactiviteit van die liefdeszoon 
is te maken dat niets en niemand verloren gaat. Met de Zoon landt Gods liefde op de aarde.

Jezus komt niet om de mensen te veroordelen. Boven alles komt Hij om hen te redden. 
Toch is het geloof geen vrijblijvende kwestie. Jezus windt er geen doekje om. Er hangt wel 
degelijk een oordeel of een kritisch moment aan vast. Wie niet gelooft, veroordeelt zich-
zelf en is verloren. Gods oorspronkelijke plan om eeuwig leven te brengen loopt dan uit 
op verdoemenis. Wanneer valt het kritisch moment? Volgens Johannes is dat niet voorzien 
voor ergens een niet nader te bepalen einddatum. Neen, wat het wordt – redding of ver-
oordeling – daarop wordt nu al ingezet door te geloven in de Zoon, of niet. Niet het sterf-
bed is de plaats om zich om te keren, maar het geleefde leven van elke dag, hier en nu.
Lezingen • Barmhartigheid. De griffier van God is ’s ochtends al vroeg op pad. Hij gaat de 
berg op en heeft twee stenen platen bij zich. Ze zijn nog ongegrift. Een eerdere versie had 
Mozes aan gruzelementen gegooid toen hij de berg afdaalde en het volk joelend zag dan-
sen rond een gouden stierkalf. Een verbond met God gooi je niet zomaar aan diggelen. Het 
ingriffen in Gods eigen schrift moest dus worden overgedaan. Op de top van de berg kan 
Mozes niet meer hogerop. Dus komt God naar beneden. Hij roept zijn naam uit. Hij open-
baart zich. Voor het aanschijn van Mozes toont God zich als een barmhartige en genadige 
God. Liefhebbers van een wraakroepende en straffende God komen op de berg Sinai be-
drogen uit. Lees er het in deze lezing weggelaten vers maar op na: hoe God „goedheid” be-
wijst tot in de duizendste generatie en „misdaden” enkel straft tot in de vierde generatie (zie 
Exodus 34, 7). Boven alles is God lankmoedig en overvloedig. Zo komt Hij dicht bij Mozes 
staan. Als Degene die er is. Terzelfder tijd gaat God ook aan Mozes voorbij. Als Degene die 
beweeglijk is. Die goddelijke dynamiek wil Mozes aanwenden ten gunste van het gods-
volk, in weerwil van hun harde nekken. Hij smeekt God om diens blijvende aanwezigheid 
onder hen. Laat Hij in hun midden meegaan en laat dit volk weer het zijne zijn.

Vrede. In zijn afscheidsgroet aan de Korintiërs wenst Paulus hen genade, liefde en ge-
meenschap toe. Paulus verbindt die gaven met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In 
die drie-eenheid staat andermaal de liefde van God centraal, en de vrede. De genade van de 
Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest worden geflankeerd door de 
vredesliefde. Je wenst elkaar de vrede niet toe met een judaskus, maar met de heilige kus 
van de drie-eenheid. Het is een vredestichtend gebaar dat de harten beroert en de onder-
linge onenigheid overstijgt.

In 2016 kozen Paus Franciscus van Rome en Patriarch Kyrill van Moskou het slotvers 
van deze brief van Paulus als titel voor hun gemeenschappelijke verklaring bij hun ont-
moeting in de Cubaanse hoofdstad Havana. Het geloof hoe God één is in drie personen – 
Vader, Zoon en Heilige Geest – verlamt al bijna duizend jaar de eenheid en de vrede tussen 
katholieken en orthodoxen. De paus en de patriarch hopen dat hun ontmoeting christe-
nen over de hele wereld mag inspireren om met hernieuwde ijver tot de Heer te bidden om 
volledige eenheid van al zijn leerlingen. Omdat alle mensen van goede wil vrede wensen, is 
interreligieuze dialoog onmisbaar. Zonder daarbij welke manier van leven ook als superi-
eur te verheffen boven alle andere in de wereld. Dat spreekt vanzelf. Verschillen in het be-
grijpen van religieuze waarheden mogen mensen er niet van weerhouden in vrede samen 
te leven. God is een God van liefde en vrede.

* Voor een meer uitgebreide lezing van het evangelie verwijzen we naar de commentaar van de tweede 
zondag in de veertigdagentijd van het B-jaar.

 

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc 
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

EERSTE LEZING
exodus 34, 4b-6.8-9

In die dagen besteeg Mozes ‘s morgens de Sinaï, zoals de 
Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. 
De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en 
riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en 
riep: „De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende 
God, lankmoedig, groot in liefde en trouw.”

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. 
Toen sprak hij: „Och, Heer, wees zo goed en trek met ons 
mee. Dit volk is wel halsstarrig maar vergeef toch onze mis-
daden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.”

TWEEDE LEZING
tweede brief aan de korintiers 13, 11-13

Broeders en zusters,
Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter har-
te, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde 
en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. 
U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Chris-
tus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige 
Geest zij met u allen. Amen.

EVANGELIE
johannes 3, 16-18

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:
„Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn enig-
geboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, 
niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God 
heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld 
te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden 
gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie 
niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd 
in de Naam van de eniggeboren zoon van God.”
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