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De Bronzen Pagadder, prijs van de Antwerpse afdeling 
van beweging.net, ging dit jaar naar gedreven jonge 
mensen. Ze studeren of werken voltijds, maar maken 
toch tijd om anderen de weg de wijzen wat schoolwerk 
en hobby’s, studiekeuzes en identiteit betreft.

Kilalo vzw
Begeleidt, inspireert en ondersteunt  
jongeren van Afrikaanse afkomst

J ongeren uit gezinnen met 
wortels in Sub-Sahara-Afri-
ka, in Congo of Zimbabwe, 

in Senegal of Sudan, in het ho-
ger onderwijs in ons land zijn ze 
ondervertegenwoordigd. „Toen 
ik dacht aan studeren, had ik ei-
genlijk geen voorbeelden”, ver-
telt Afsana Bahizi. „Mijn ouders 
groeiden op in een ander onder-
wijslandschap, in Rwanda meer 
bepaald, en had ik in het mid-
delbaar onderwijs nog steun aan 
leerkrachten. Aan de hogeschool 
ben je op jezelf aangewezen. Bo-
vendien was ik op zoek naar me-
zelf. Moest ik kiezen tussen mijn 
Europese mentaliteit en mijn 
Afrikaanse wortels?”

Enkele jaren later is Bahizi niet 
enkel bezig met een postgradu-
aat, ze is ook een van de tiental-
len vrijwilligers van de vzw Kila-
lo. Die begon enkele jaren gele-
den bescheiden met een enkele 
huiswerkklas, maar heeft intus-
sen een brede werking. „Huis-
werkbegeleiding organiseren we 
nu op woensdag en zaterdag, op 
drie plekken in Antwerpen en 
net zo goed voor kinderen van 
niet-Afrikaanse afkomst”, vertelt 
Ruth Zoka. „Uiteraard helpen we 
bij concrete taken, maar eigen-
lijk zijn alle vragen welkom. We 
gaan op een stoel zitten om naar 

een spreekbeurt te luisteren, 
we helpen brainstormen wan-
neer iemand een sprookje moet 
schrijven. Soms komen er verha-
len over pesterijen naar boven. 
Aan het groeiende zelfvertrou-
wen zowel als aan de rapporten 
merken we dat een uur inzet per 
week een verschil kan maken.”

Via een heen-en-weerschrift 
communiceren de vrijwilligers 
met leerkrachten en ouders. 
„Een kind heeft immers steun 
van alle fronten nodig”, zegt Hé-
lèn Mpola Mbaya. „We merken 
dat ouders met een migratieach-

tergrond uiterst betrokken zijn, 
maar het onderwijs hier onvol-
doende kennen. Eigenlijk willen 
ze allemaal dat hun kind arts of 
advocaat wordt. Dankzij de bre-
de waaier aan studierichtingen, 
beroepen en competenties onder 
onze vrijwilligers, blijkt dat er 
heel veel alternatieve, evenwaar-
dige wegen bestaan.”

Kilalo ondersteunt kinderen 
en jongeren echter niet enkel op 
schoolvlak. De vereniging orga-

niseert ook goedkope uitstap-
pen naar sportclubs en musea, 
voorstellingen en leuke plekken. 
„Enerzijds motiveren we kinde-
ren zo om naar de huiswerkklas 
te blijven komen, anderzijds la-
ten we hen proeven van een vaak 
onbekend vrijetijdsaanbod”, legt 
Afsana Bahizi uit. „Jeugdbewe-
gingen en clubs weten hen im-
mers vaak niet te bereiken.”

Een derde luik van Kilalo is 
het verkennen van de Afrikaanse 
cultuur, onder meer via debat-
ten en evenementen. Bahizi: „We 
organiseerden onder andere een 
evenement over kroeshaar.” „We 
bieden een veilige plek waar jon-
geren de dialoog kunnen aan-
gaan over onderwerpen die el-
ders wat ongemakkelijk aanvoe-
len”, zegt Hélèn Mpola Mbaya. 
„Hopelijk mogen jongeren zo 
ontdekken dat diverse deeliden-
titeiten een meerwaarde zijn, 
zonder de moeilijke zoektocht 
die sommigen onder ons achter 
de rug hebben.”

Kilalo groeide snel en blijft 
ambitieus. „Binnen enkele jaren 
zijn we hopelijk actief in meer-
dere steden”, zegt Zoka. Mpola 
Mbaya: „En slagen we erin de sig-
nalen die we bij onze jongeren 
opvangen, over te brengen naar 
het beleid.”

Muurklimmen of de boerderij, via Kilalo ontdekken kinderen 
het vrijetijdsaanbod in Antwerpen en omstreken.  © Kilalo vzw

Jozefien Van HuffeL
Brug, dat is de betekenis van het Swahiliwoord kilalo. 
En een brug, dat is wat de vrijwilligers van Kilalo vzw 
voor andere kinderen en jongeren willen zijn. Een brug 
tussen middelbaar en hoger onderwijs, tussen de  
Europese en de Zwart-Afrikaanse identiteit, tussen  
ouders en scholen en tussen gezinnen, stad en beleid. 
„De steun die we zelf wat misten bij het opgroeien,  
hopen we nu aan anderen te geven”, klinkt het.

Vragen over het leven zijn bij de vrijwilligers even welkom als 
vragen over school en huistaken.  © Kilalo vzw

Ontspannende  activiteiten, zoals een introductie in de bokssport, zijn een beloning voor de vrij-
willigers en voor de kinderen die in de huiswerkklas hard werken.  © Kilalo vzw

In het museum. Kilalo laat jongeren nadenken en in dialoog 
gaan over hun dubbele identiteit.  © Kilalo vzw

„Arts of advocaat?  
We tonen ouders dat er 
vele alternatieven zijn”


