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Lezingen door de week | Maandag 7 augustus: Nume-
ri 11, 4b-15 en Matteüs 14, 22-36 • Dinsdag 8 augustus: Numeri 
12, 1-13 en Matteüs 15, 1-2.10-14 • Woensdag 9 augustus: Hosea 
2, 16b.17b.21-22 en Matteüs 25, 1-13 • Donderdag 10 augustus: 
Tweede Brief aan de Korintiërs 9, 6-10 en Johannes 12, 24-26 • 
Vrijdag 11 augustus: Deuteronomium 4, 32-40 en Matteüs 16, 

24-28 • Zaterdag 12 augustus: Deuteronomium 6, 4-13 en Matte-
us 17, 14-20 • Zondag 13 augustus (Negentiende zondag door het 
jaar) Eerste Boek Koningen 19, 9a.11-13a – Brief aan de Romeinen 
9, 1-5 – Matteüs 14, 22-33.

eucharistie op radio | 6 augustus, 10 uur, VRT Radio 1: 
vanuit de Virga Jessebasiliek in Hasselt.
eucharistie op tv | 6 augustus, 10 uur, VRT één: vanuit de 
Sint-Martinuskerk in Sneek bij Leeuwarden, in de provincie 
Friesland.

commentaar bij de zondagslezingen a-jaar

—  Luc Devisscher —

Een nieuwe gedaante
Dit jaar valt het feest van de gedaanteverandering van de Heer op een zondag. Daarom val-
len de lezingen van de achttiende zondag door het jaar uitzonderlijk weg. De evangeliele-
zing van de gedaanteverandering kwam al aan bod op de tweede zondag in de veertigda-
gentijd. Voor het evangelie hernemen we hier die commentaar.
Evangelie • Petrus, Jakobus en Johannes worden door Jezus meegenomen op een hoge 
berg. Boven op de top wordt het trio de bevoorrechte getuige van een gedaanteverwis-
seling van Jezus. Zijn aanschijn begint te stralen en zijn kleren te glanzen. De leerlingen 
krijgen zicht op Pasen. Het is een schitterend vergezicht, vol zon en licht. Terwijl ze dach-
ten er alleen te zijn met Jezus, laten plotseling twee andere uitblinkers uit de joodse tradi-
tie zich zien, Mozes en Elia. Alsof de drie leerlingen lucht voor hen zijn, zijn ze in gesprek 
met Jezus. Waarover ze het hebben, wordt niet gezegd. Hemels is het in elk geval.

Petrus dringt zich op. Hij wil erbij horen. De aanwezigheid van Mozes en Elia brengen 
hem in extase. De anderen beneden moesten het eens weten. Zijn voorstel om viptenten 
op te slaan, wordt echter onverwacht overschaduwd door een stem uit een wolk. Nochtans 
verduistert de wolkstem niets. Integendeel, ze spreekt heldere taal over Jezus: „Hij is de 
geliefde Zoon.” De lezers van Matteüs herinneren zich ongetwijfeld de eensluidende stem 
van toen bij het doopsel van Jezus bij de Jordaan. Daar waren Petrus, Johannes en Jakobus 
niet bij aanwezig. Zij horen de stem hier voor het eerst en krijgen de boodschap mee te 
luisteren naar Hem, naar de stem van de geliefde Zoon. De verlichte wolkstem werkt ech-
ter averechts. Het paasgevoel van de leerlingen smelt als sneeuw voor de zon. Ze werpen 
zich op de grond om hun gezicht te kunnen verbergen. Godsvrees heeft hen overmand.

Gelukkig komt de geliefde Zoon nader tot hen. Hij raakt hen aan tot opstaan. Ze hoe-
ven niet bang te wezen. Petrus, Jakobus en Johannes heffen de ogen op. Ze zijn weer met 
Hem, allen één. De afdaling kan beginnen. Onderweg naar beneden bezweert Jezus hen 
daarover met niemand te praten, niet eerder dan dat de Mensenzoon zelf is opgestaan. Ze 
hebben nu wel het hemelse eindpunt gezien, maar de kruisweg daarnaartoe is nog lang.
Lezingen • Het boek Daniël staat vol verhalen en visoenen in de stijl van het latere boek 
Openbaring van Johannes. Beide schrijvers proberen aan de hand van een apocalyptisch 
toekomstvisioen hun tijdgenoten een hart onder de riem te steken in moeilijke tijden. 
Daniël doet dat door terug te gaan tot in de tijd van de Babylonische ballingschap. Daar 
maakte de reddende hand van God toekomst opnieuw mogelijk. Dat zal ook nu weer ge-
beuren. ‘Nu’ is de tijd van het verzet van de Makkabeeën tegen de Syrische overheersing 
in de eerste helft van de tweede eeuw vóór Christus. In een visioen ziet Daniël hoe het ko-
ninkrijk van God gestalte krijgt. Tijdens een zitting van een hemels gerechtshof voorge-
zeten door God – hier voorgesteld als een hoogbejaarde – worden de boeken waarin de 
daden van de mensen opgetekend staan geopend. Daarover zal recht gesproken worden, 
door God zelf. Vervolgens ziet Daniël een nieuwe verschijning opduiken, „iemand die er-
uitzag als een mens” (Nieuwe Bijbelvertaling). Die mens van hemelse origine ontvangt uit 
de handen van God de eeuwige heerschappij over zijn toekomstige koninkrijk op aarde. 
De hele wereld eert hem. Dat staat ‘nu’ te gebeuren, hield Daniël zijn lezers van toen voor. 
Is dat nu ook ‘vandaag’? Zien we het visioen van het eeuwige koninkrijk ook in onze tijd 
geworden?

Wie de tweede Petrusbrief geschreven heeft en voor wie, valt niet met zekerheid te zeg-
gen. In de aanhef lezen we dat het schrijven bedoeld is voor „degenen die hetzelfde kostba-
re geloof ontvangen hebben als wij” (zie Tweede Brief van Petrus 1, 1). De schrijver wil dat 
geloof ongeschonden doorgeven aan de volgende generaties. De christelijke verkonding is 
geen verzonnen mythe. Neen, ze gaat terug op het ooggetuigenverslag van de apostelen. 
Die hebben uit de hemel de stem van God de Vader horen weerklinken over zijn geliefde 
Zoon. Die openbaring wordt bovendien geruggesteund door het woord van de profeten. 
Geen twijfel mogelijk, Jezus Christus is de Zoon van God.

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc 
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

EERSTE LEZING
daniel 7, 9-10.13-14

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en 
een hoogbejaarde zich neerzette, zijn gewaad was wit als 
sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond 
uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom 
van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizend maal 
duizenden dienden hem en tienduizenden maal tiendui-
zenden stonden voor hem. Het gerechtshof zette zich neer 
en de boeken werden geopend.

In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des 
hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging 
naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd 
hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; al-
le volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn 
heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, 
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

TWEEDE LEZING
tweede brief van petrus 1, 16-19

Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Chris-
tus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig be-
dachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn 
luister. Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlij-
king ontvangen, toen door de verheven Majesteit dit woord 
tot Hem gericht werd: „Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik 
mijn welbehagen heb.” En deze stem hebben wijzelf uit de 
hemel horen klinken, toen wij met Hem waren op de heili-
ge berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten 
nog meer gezag.

EVANGELIE
matteus 17, 1-9

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johan-
nes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, 
waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaan-
te veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn 
kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun 
Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden.

Petrus nam het woord en zei tot Jezus: „Heer, het is goed 
dat wij hier zijn. Als Gij wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, 
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” Nog had hij 
niet uitgesproken, of een lichtende wolk overschaduwde 
hen en uit de wolk klonk een stem: „Dit is mijn Zoon, de 
Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luis-
tert naar Hem.” Op het horen daarvan wierpen de leerlin-
gen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees.

Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: 
„Staat op, en weest niet bang.” Toen zij hun ogen opsloegen 
zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen 
van de berg gelastte Jezus hun: „Spreekt met niemand over 
wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de do-
den is opgestaan.”
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