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Jaarlijks melden organisaties die werken met en voor mensen in armoede 
talloze cliënten aan bij Pirlewiet vzw in Gent voor een kinder- of tienerkamp, 

een gezinsvakantie of een vakantie onder volwassenen. Vakantie is dan ook 
een mensenrecht, niet enkel een beloning voor hard werken.

Pirlewiet vzw
Organiseert vakanties voor kinderen, jongeren,  

volwassenen en gezinnen in armoede

P irlewiet vzw richt zich via 
‘doorverwijzers’ tot de al-
lerarmsten in Vlaanderen. 

„Voor onze gezinsvakantie vra-
gen we een bijdrage van 40 euro 
per volwassene, ook aan onze 
vrijwilligers. Eventuele tekorten 
in werkingskosten passen spon-
sors bij”, zegt Gerd Hautekiet, lid 
van de raad van beheer en vrijwil-
liger van het eerste uur. „Om zo 
veel mogelijk mensen op adem 
te laten komen, kunnen onze cli-
enten slechts twee keer genieten 
van een bepaalde vakantiefor-
mule. Aan onze driedaagse mag 
iedereen elk jaar deelnemen.”

Naast generatie-armen kent de 
vzw generatie-vrijwilligers, zo-
als Hautekiets gezin. „Wij leer-
den Pirlewiet kennen via een 
krantenartikel en engageerden 
ons om vakanties voor kinderen 

in instellingen en arme gezin-
nen mee te ondersteunen en uit 
te breiden met gezinsvakanties. 
Vandaag, dertig jaar later, bege-
leiden mijn man en ik vooral de 
driedaagse. Onze dochter is in-
tussen medeverantwoordelijke 
voor de gezinsvakanties. Zal haar 
dochter in onze voetsporen tre-
den?”

„Samen lachen, eten, klussen, 
praten, kortom samen vakantie 
maken, het doet je wat”, verze-
kert Gerd Hautekiet. Ze herin-
nert zich de eerste keer dat een 
bejaarde vakantieganger haar 
om hulp vroeg bij het baden. „Ik 
ben leerkracht wiskunde, ik had 
nog nooit eerder een volwassene 
helpen wassen.” 

De monitoren van Pirlewiet 
komen uit alle beroepssectoren, 
slechts enkelen zijn beroeps-

Peggy DE LAET
Dat iemand die leeft onder de armoedegrens ook nood 
heeft aan vakantie, vinden we minder vanzelfsprekend: 
heeft die geen andere prioriteiten? Wie het echter niet be-
leeft, kan zich de stress van onbetaalde rekeningen of een 
controle van Bijzondere Jeugdzorg amper voorstellen.

Wat zijn de problemen waar 70-plussers met kanker mee te maken krijgen?  
Hoe tevreden bent u over de kankerbehandeling en de zorg? Waar zit het goed  
en hoe kan het beter? Laat het ons weten en help alle ouderen met kanker.   
Want iedereen die kanker krijgt, heeft recht op de beste zorg.  
 

Deel uw ervaring als patiënt of als naaste op www.zeventigpluskanker.be 
of bel het gratis nummer 0800 35 445.

Kanker na uw 70ste?

Advertentie

Foodstandfestival op Pirlewiets wijze met zelfgemaakt lekkers 
en dito standjes.  © Pirlewiet vzw

halve bezig met de doelgroep. 
„Dat maakt het voor mensen in 
armoede makkelijker de sociaal 
werker, de vrederechter en de 
opvoeder even uit hun hoofd te 
zetten. Om op verhaal te komen 
zonder meer.”

„Creatieve, inventieve vrijwil-
ligers met een warm hart zijn 

altijd welkom”, vervolgt Haute-
kiet. „Vele van onze cliënten zijn 
het niet gewend leuk gevonden 
te worden, hun lontje is korter 
dan wij gewend zijn. Ook wordt 
het leeuwendeel van beslissin-
gen in hun plaats genomen. Pre-
ken of straffen is daarom niet 
onze stijl, suggesties doen en 

grenzen stellen in functie van 
het groepsgebeuren wel. Zo gaan 
kinderen volgens leeftijd op een 
vooropgesteld uur slapen, zitten 
mensen tijdens gezinsvakanties 
per gezin aan tafel en blijven ou-
ders verantwoordelijk voor hun 
kinderen. Vrijwilligers onder-
steunen. Dat is meteen het moei-
lijkste gegeven tijdens het ver-
blijf. Af en toe reageren ouders – 
in onze ogen – te laks of te streng 
op hun kroost. Wij proberen ou-
ders te wijzen op het gedrag van 
hun kinderen en vragen hen ac-
tie te ondernemen. Ofwel treden 
wij op en vragen we de ouders of 
ze het goed vinden.”

Dialoog draagt bij tot gelijk-
waardigheid en blijkt het han-
delsmerk van de vzw. Gerd Hau-
tekiet: „Halfweg de vakantie-
week is er een evaluatievergade-
ring met alle betrokkenen en stu-
ren we de vakantie desgewenst 
bij. Al blijken de voorbereide ac-
tiviteiten en regels waarbinnen 
mensen mogen tonen wat ze in 
hun mars hebben, het meeste 
rust en voldoening te geven. We 
kiezen voor budgetvriendelijke 
thema’s, dingen die je kunt delen 
en die meteen resultaat opleve-
ren. Kinderen die bemoedigend 
worden aangesproken op de ta-
felkleden die ze in de eetzaal ver-
sierden, glunderen. Ouders die 
een compliment of een knuffel 
krijgen voor de poppenkast die 
ze maakten, worden stil.”

De organisatie van elk atelier 
gebeurt per twee. De ene vrij-
williger leidt en heeft de inhoud 
onder de knie. De andere is een 
onbevangen mededeelnemer en 
stelt oprecht vragen. „Zo merken 
de eigenlijke deelnemers dat wij 
ook niet alles kunnen of weten”, 
besluit Gerd Hautekiet

Pirlewiet vzw, Sint-Salvatorstraat 
30, 9000 Gent, 09 269 07 88 
(maandag tot vrijdag tussen 9 en 
13 uur), info@pirlewiet.be,  
www.pirlewiet.be.


