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OPKIKKERTJES

ANONIEM

Hedwig VAN PETEGHEM

Hoe dichter op elkaar mensen
wonen, hoe minder ze elkaar
ontmoeten. Het lijkt wel een
sociologische wetmatigheid.
Spontaan zou ik het omgekeerde
denken, want al bij al kunnen ze
elkaar toch minder ontwijken...
Of zou het veeleer samenhangen
met je levensstijl? Zo druk bezig
het eigen leven te ontplooien,
dat de antennes onmogelijk
op andermans leven kunnen
gericht zijn.

Ook dat klopt niet helemaal,
want als er iets ongewoons
gebeurt, duurt het geen vijf
minuten of het is de wijk rond.
Wat ook de oorzaak is, het feit
blijft dat er almaar minder con-

tacten zijn. Geen nood, hoor je
zeggen, er zijn nog genoeg men-
sen met wie we wel praten. En
hoeveel mensen zijn er die weten
hoe het met je gaat, wat je zor-
gen baart of vreugde schenkt?
Daar heeft niemand zaken mee,
denken we dan, en intussen dra-
gen we het stilletjes voort in ons
eentje.

Een ooievaar voor de deur
brengt ons op de hoogte van
nieuw leven, een ziekenwagen
maakt ons duidelijk dat iets niet
pluis is. Het moet echter toch
verrassend aangenaam zijn als
je daarover wordt aangesproken.
Zodat je je verhaal van voren tot
achteren nog eens helemaal kunt
vertellen. Dat lucht op. Het ver-

dubbelt de vreugde en ontdub-
belt de smart.

Ik vond het alleszins een ake-
lige ervaring te ontdekken dat
iemand al wekenlang niet meer
op de vertrouwde tijd en plaats
verscheen, om een hele tijd later
te vernemen dat hij in het zie-
kenhuis was opgenomen. En zo
zijn er veel mensen die stilletjes
uit de roulatie geraken.

De wet op de privacy zal wel
nodig zijn om de belangen van
het individu te verdedigen,
maar almaar scherper wordt
ook de keerzijde voelbaar. De
mens wordt zo beschermd dat
hij geisoleerd raakt van zijn
medemens, zijn levensnoodza-
kelijke zuurstof. Namen mogen

niet meer worden doorgegeven,
waardoor alles anoniem en zelfs
een beetje steriel wordt: geboren
worden, wonen, feesten, ontgoo-
cheld, verdrietig of ziek zijn.

Ik heb me aan de wet gehou-
den. Intussen kunnen jullie
trachten te achterhalen over wie
ik het eigenlijk had. Je vindt het
echter toch niet, want ik heb
twee mensen in mijn hoofd, met
dezelfde naam.

Dit cursiefje werd geplukt uit
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen,
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

Zondagsgebed

Bij de 22ste zondag door het jaar

Mijn God,
ik zoek even contact met U,

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Zo stappen we nu de septembermaand binnen.

Wilt U mij nabij zijn?

Geef mij geloof en vertrouwen,
kracht en volharding

zodat ik mij ten volle kan geven
aan de opdracht

die ik nu mag vervullen.

Josephine Verhegghe

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze met ing van alle heili-
genvan de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische
centra in uw buurt: De 3 Lelién, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat 1, 3271
Averbode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000
Brussel, 02/509.97.32 - LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 - Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent,
09/225.48.36-Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30- De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke,
0477/26.56.17 - PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 - Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000
Leuven, 016/31.00.65 - De Peerle, Vark 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat 22, 8400
Oostende, 0477/26.56.17 - Herni 100, 8800 R ,051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14,
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 ¢, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.

De dagheilige van overmorgen was bij leven een vrome maagd die
op een bepaald ogenblik werd belaagd door misdadigers. De heilige
Margareta werd vermoord en haar lijk werd in een rivier geworpen.
Opmerkelijk genoeg: hetlijk dreef stroomopwaarts. Sindsdien neemt
menaandathetwatervandierivierhelend waterbevatvoorondermeer
oogziekten, wat alleszins een merkwaardige hersenkronkel is.

Weerspreuken zijn er voor overmorgen niet. Wel is er één voor het
begin van de maand september:

VALT BEGIN SEPTEMBER DE REGEN IN PLASSEN:

HET VOLGEND JAAR ZAL T GRAAN GOED WASSEN.

Over die septemberregen gesproken:
DE SEPTEMBERREGEN
KOMT DE BOER HEEL GOED GELEGEN.

En aldus georiénteerde spreuken zijn er bij de vleet:
IN SEPTEMBER WARME REGEN,
BRENGT DE BOEREN RIJKE ZEGEN.

Overigens:
SEPTEMBERREGEN
KOMT OOK DE DRUIVEN GELEGEN.

En dan nog eentje, met een ander rijm:
SEPTEMBERREGEN OP HET ZAAD,
KOMT HET BOERKE WEL TE STAAD.
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