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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Tegen 8 september, zo vertelt de volkskalender, zal je alom meer 
zwaluwen zien samentroepen. Acht september is de feestdag van 
Onze-Lieve-Vrouw-Geboort. Een spreuk zegt:
OP MARIA GEBOORT TREKKEN DE ZWALUWEN VOORT.

In sommige streken staat 8 september dus bekend als de 
“zwaluwenafscheidsdag”. In de avond van 7 september liet men het 
vroeger nooit na te drinken op de afreis van die vogels.
Zwaluwen werden altijd al “Onze-Lieve-Vrouwevogelen” genoemd 
Hoe men daartoe kwam? Wel, volgens de bijbel werd Maria steeds 
vergezeld door een zwaluw, zelfs tijdens haar lange vlucht naar 
Egypte. En ga maar eens na: als de zwaluwen opnieuw naar onze 
streken komen (rond 25 maart), dan vieren we de feestdag van Onze-
Lieve-Vrouw-Boodschap.
Normaal gesproken geeft Maria ook aan de boeren het sein om het 
winterkoren te zaaien. Op 8 september staat namelijk volgende 
spreuk op de volkskalender:
MARIA GEBOREN? BOERKE, ZAAI UW KOREN.

Het weer van 8 september blijft ongeveer een maand onveranderd, 
want:
HET WEER VAN LIEVE-VROUW-GEBOORT,
DUURT GAARNE ZO VIER WEKEN VOORT.

In verband met de appeloogst vond ik in “De Almanak van het 
Meetjesland”, een kalender uit 1875, volgende spreuk:
MET ONZE-LIEVE-VROUW-GEBOORTE
KRIJGEN DE APPELEN HUN DERDE WIJDINGE.

Met andere woorden: vanaf die dag mag je de appelen plukken.

Zondagsgebed
Bij de 23ste zondag door het jaar

Ik die U vergat,
ben verbaasd dat Gij 
in mij komt wonen.

Gij wordt als mijn 
tweede huid,
mijn nieuwe ogen, 
eigen woorden.

Gij die met langzame zekerheid 
roept en uitkiest,
uw naam zij alom geprezen.
De grootsheid van uw stille werken, 
wie kan haar nog zien?

Ik wil tochtgenoten
op weg naar U.
Laat me niet op mijn eentje 
uw lof bezingen,
uw naam noemen
bij alles wat liefde is.

Anita Galle

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2017. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle heili-
gen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de liturgische 
centra in uw buurt: De 3 Leliën, Nationalestraat 151, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 1, 3271 
Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 61, 1000 
Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/33.87.86 • Carmelitana, Burgstraat 46, 9000 Gent, 
09/225.48.36 • Pascali, Onze Lieve Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/24.90.10 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 22, 8400 
Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfabriekstraat 14, 
1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.10.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.

Hedwig VAN PEtEgHEM
Iemand die niet vertrouwd is met 
het hedendaagse verkeer moet 
toch supernerveus worden in al 
dat gewriemel. Schichtig en snel, 
ingesloten tussen de vrachtwa-
gens, om de twintig meter een 
verkeersbord en hier en daar het 
oog van een onbemande camera. 
Of ook, kilometers lange files, 
soms vier rijen naast elkaar. Het 
is goed dat we af en toe eens stil 
staan in ons leven.

Zo mocht ik onlangs iemand 
die niet vertrouwd is met het 
hedendaagse verkeer naar het 
hartje van de stad brengen. Een 
goede daad, maar veel meer nog 
een puike oefening in begrip en 
inleving. Bij elk groen licht werd 

ik gewaarschuwd dat het rood 
kon worden. Geregeld werd ik 
attent gemaakt op de snelheids-
beperking. Kwam ik te dicht in 
de buurt van mijn voorganger, 
dan zag ik aan de krampachtige 
beweging hoe ze zelf op de rem-
men ging staan, alsof aan de pas-
sagierszijde ook pedalen staan. 
Gelukkig had ik mijn gordel om, 
want anders werden me zeker 
en vast de boetetarieven voor-
gelegd. En tussen al die bemer-
kingen door werd ik geregeld 
gewezen op het onverantwoor-
de rijgedrag van al die andere 
chauffeurs.

Een pak gezeur zou je kunnen 
zeggen, maar ook een intense, 
onhandige bezorgdheid. Men 

noemt de passagiersstoel voorin 
wel eens de dodenplaats, omdat 
daar de eerste schok wordt opge-
vangen van een gemiste voor-
rang van rechts. Wie aan het 
stuur zit, heeft alleszins nog 
iets in handen. Wie ernaast zit 
moet volmaakt vertrouwen op 
de bestuurder en de andere weg-
gebruikers. Het is niet makke-
lijk machteloos toe te zien en 
blindelings te vertrouwen op 
de rijvaardigheid van anderen. 
Omgekeerd getuigt het van een 
grote edelmoedigheid wanneer 
de chauffeur rekening houdt 
met de positie van de passagier.

Twee mensen rijden in dezelf-
de richting. Zo is het ook met 
man en vrouw, ouders en kind. 

En ik durf te wedden dat God 
vaak met hetzelfde gevoel als die 
passagier naast jou zit en vol ver-
trouwen denkt: „Met jou raak Ik 
veilig op mijn bestemming.”

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels uit-
verkocht bij de uitgever.

OPKIKKerTjes

PASSAGieR


