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LEZINGEN DOOR DE WEEK | Maandag 11 september: Brief aan 
de Kolossenzen 1, 24 — 2, 3 en Lucas 6, 6-11 • Dinsdag 12 septem-
ber: Brief aan de Kolossenzen 2, 6-15 en Lucas 6, 12-19 • Woens-
dag 13 september: Brief aan de Kolossenzen 3, 1-11 en Lucas 6, 
20-26 • Donderdag 14 september: Numeri 21, 4-9 of Brief aan de 
Filippenzen 2, 6-11 en Johannes 3, 13-17 • Vrijdag 15 september: 

Brief aan de Hebreeën 5, 7-9 en Johannes 19, 25-27 of Lucas 2, 33-
35 • Zaterdag 16 september: Eerste Brief aan Timoteüs 1, 15-17 
en Lucas 6, 43-49 • Zondag 17 september (Vierentwintigste zon-
dag door het jaar) Wijsheid van Jezus Sirach 27, 30 — 28, 7 – Brief 
aan de Romeinen 14, 7-9 – Matteüs 18, 21-35.

EUCHARISTIE OP RADIO | 10 september, 10 uur, VRT Radio 1: 
vanuit de Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in Zele.
EUCHARISTIE OP TV | 10 september, 10 uur, VRT één: vanuit de 
Sint-Bartholomeuskerk in Merksem.

commentaar bij de zondagslezingen a-jaar

—  Luc Devisscher —

Basisgemeenschap
Evangelie • In het vooruitzicht van de nakende kruisweg zowel als de opstanding maakt 
Jezus tijd vrij om zijn leerlingen voor te bereiden op hun aanstelling als sleuteldragers van 
zijn Kerk. Matteüs bundelde dat onderricht samen in een grote redevoering die Bijbelge-
leerden aanduiden als de kerkrede. De groep bevindt zich nog steeds in Galilea, meer be-
paald in Kafarnaüm (zie Matteüs 17, 24). Vanuit hun veilige thuisbasis legt Jezus de basis 
van zijn toekomstige kerkgemeenschap.

Gedurende twee zondagen besteedt het lectionarium aandacht aan die kerkrede. Van-
daag: over de broederlijke vermaning en het gemeenschappelijk gebed.

Broederlijke vermaning. Hoe dient de kerkgemeenschap om te gaan met een zuster of 
broeder die mij of ons iets heeft misdaan? De eerste aanpak is de private terechtwijzing. 
Maak er geen openbaar schandaal van. Was je geloofsgenoot veeleer de oren in een per-
soonlijk gesprek. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Als dat niet lukt, haal er en-
kele getuigen bij. In hun bijzijn kunnen eventueel de nodige vaststellingen worden ge-
daan. Enkel als de zaak ook zo niet geregeld kan worden, schakel je de kerkgemeenschap 
in. Driemaal is dan kerkrecht. In het geval dat ook de Kerk voor dovemansoren spreekt, 
laat hij dan als een heiden of een tollenaar zijn. Verlies daarbij niet uit het oog dat juist 
die groep kon vertrouwen op een bijzondere zorg van de Mensenzoon. Wijsheid wordt ge-
rechtvaardigd door haar daden, zei Jezus eerder al (zie Matteüs 11, 19). Niet voor niets laat 
Hij daarom deze leidraad tot vermaning voorafgaan door de gelijkenis van het verdwaal-
de schaap (zie Matteüs 18, 10-14)*. Wie wil overgaan tot broederlijke excommunicatie, hij 
weze gewaarschuwd.

Wat met evenveel woorden aan Petrus werd toegezegd bij de overhandiging van de 
sleutel (zie Matteüs 16, 19-20) geldt hier ook voor de bredere kerkgemeenschap. Lumen gen-
tium, het conciliedocument over het kerkverstaan van de katholieke Kerk, staat hier al 
zwart op wit op Schrift: wat op aarde verbonden of losgemaakt wordt door de Kerk van 
Christus zal dat ook zijn in de hemel.

Gemeenschappelijk gebed. De aarde en hemel die samenvallen, dat is niet vanzelfsprekend. 
Jezus verbindt er een voorwaarde aan: eensgezindheid in zijn Naam. Kerk van Christus ge-
beurt nooit in eigen naam. In die zin heet ze naast apostolisch ook ‘katholiek’ te zijn, dat 
wil zeggen algemeen en universeel. Dan pas is ze ook heilig. De voorwaarde is tegelijk 
een toezegging. Waar de Kerk – hoe klein ze ook is – zich eensgezind verenigt, daar komt 
Christus tastbaar aanwezig in hun midden.

Wat de onverdeelde Kerk ook vraagt, ze zal het verkrijgen. Het is leren bidden met de 
woorden van het Onzevader: een geestelijke oefening te bidden voor heiden of tollenaar 
en niet voor onszelf. Ook hier volstaan twee op Christus gestemde zielen. Getalsterkte is 
minder van tel dan de eensgezindheid.

De onderrichtingen in de kerkrede zijn bedoeld voor de kerkgemeenschap na Pasen. 
Verbondenheid met elkaar en met Christus staan er hoog in het vaandel. Die sleutels zijn 
bedoeld voor de hele gemeenschap. Zij zijn de dragers van het koninkrijk.
Eerste lezing • De profeet Ezechiël heeft een aanstelling als wachter over Israël. Hij is 
de geluidsversterker van Gods woord. Als het volk niet horen wil, zal het voelen. Daarom 
moet de profeet luid en duidelijk spreken, ook al klinkt het woord als een terechtwijzing. 
Een zwijgende profeet laat het volk immers niet toe zich te bekeren. Alle onheil keert zich 
dan tegen hemzelf. Hij verliest zijn leven.
Lezing uit Paulus • We doen de liefde tekort. Altijd opnieuw. Dat is een blijvende schul-
denlast. Zelfs als we alle geboden zouden naleven, wordt ze niet tenietgedaan. Als we erin 
slagen de andere lief te hebben zoals onszelf worden alle andere wetten en regels overbo-
dig. In de liefde wordt alles onder één hoofd gebracht. Ze is de vervulling van de wet.

* Deze gelijkenis komt niet aan bod in het zondagslectionarium voor de A-cyclus.

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc 
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

EERSTE LEZING
ezechiel 33, 7-9

Zo spreekt de Heer:
„Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld over het 
volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waar-
schuw hen dan namens Mij? Als Ik tot de boosdoener zeg: 
‘Jij, boosdoener, jij moet sterven!’, en als gij dan uw mond 
niet opendoet en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn 
gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, 
maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boos-
doener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd 
dat hij zich moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft 
hij om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered.”

TWEEDE LEZING
brief aan de romeinen 13, 8-10

Broeders en zusters,
Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld 
blijve de onderlinge liefde. Wie zijn naaste bemint, heeft de 
wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, niet 
doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere kan men sa-
menvatten in dit ene woord: „Bemin uw naaste als uzelf”. 
De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde ver-
vult de gehele wet.

EVANGELIE
matteus 18, 15-20

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder 
vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broe-
der gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of 
twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van 
twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg 
het dan voor aan de Kerk. Wil hij ook naar de Kerk niet luis-
teren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voor-
waar, Ik zeg u: Wat gij zult binden op aarde zal ook in de he-
mel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal 
ook in de hemel ontbonden zijn.”

„Eveneens zeg ik u: wanneer twee van u eensgezind op aar-
de iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het 
verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er 
twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun 
midden.”
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