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Met passie voor je 
vak, en Facebook
Ruim duizend ‘echte’ godsdienstleerkrachten 
inspireren elkaar via een Facebookgroep

XX De échte godsdienst-
leerkrachten is wellicht 
grootste vakoverleg
XX Leden wisselen zowel 
lesmateriaal als  
ervaringen uit
XX Initiatiefnemer droomt 
ook van ontmoetingen 
buiten Facebook

Christof BOUWERAERTS
Met de start van het nieuwe 
schooljaar hervatten leerkrach-
ten niet enkel hun lessen. Ook 
allerlei vergaderingen behoren 
tot hun omvangrijke takkenpak-
ket. Zo ook vakgroepoverleg met 
alle collega’s die in een bepaalde 
graad, school of scholengemeen-
schap hetzelfde vak geven. „He-
laas behandelen we tijdens die 
vergaderingen vaak louter prak-
tische problemen”, zegt gods-
dienstleerkracht Pascal Lacroix. 
„Dan blijft er doorgaans maar 
weinig tijd over voor een diep-
gaander gesprek over de inhoud 
van ons vak.”

Voor dat probleem vond Pascal 
Lacroix een even eenvoudige als 
creatieve oplossing. „Twee jaar 
geleden richtte ik met twee oud-
medestudenten filosofie, die in-
tussen ook in het godsdienston-
derwijs stonden, op Facebook 
een groep op, De échte godsdienst-
leerkrachten”, vertelt hij. „We no-
digden onze directe collega’s 
uit lid te worden. Op hun beurt 
trokken zij weer nieuwe leden 
aan. Zo breidde ons aantal zich 
almaar verder uit.”

Intussen zijn ruim duizend 
godsdienstleerkrachten actief op 
het forum. „Daarmee doen we 
wellicht aan het grootste school-

Pascal Lacroix: „Dankzij deze groep voel je dat je er niet in je eentje voorstaat.”  © Luk Vanmaercke

”
Iedereen kent Jezus, maar kent u ook Jezus Sirach? Deze Jood 
leefde een tweetal eeuwen vóór Christus en is de auteur van 

het oudtestamentische Bijbelboek Wijsheid van Jezus Sirach. Vandaag 
kunt u een van zijn wijsheden ontdekken op bladzijde 18 van deze 
kerk & leven. In de eerste lezing van aanstaande zondag roept Jezus 
Sirach ons op vergevingsgezind te zijn: „Wrok en gramschap zijn 
iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen. Wie wraak 
neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de Heer zal zijn zonden 
nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan wor-
den, wanneer gij er om bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden.”

Die woorden, 22 eeuwen oud, klinken verrassend actueel. Wie al eens 
een discussie op Twitter of Facebook volgt, schrikt van de wrok en 
gramschap die daar in grote hoeveelheden worden uitgestort. Som-
mige woordenwisselingen zijn een ware explosie van boosheid, frus-
tratie en rancune. Velen slagen er niet in hun emoties te beheersen, 
de toon te milderen, zich in 
te leven in het standpunt 
van een ander. Van vergiffe-
nis is al te vaak geen spoor te 
bekennen.

Moeten we daar niet te zwaar 
aan tillen? Zijn de sociale 
media slechts een uitlaat-
klep, waarbij men zich eens 
goed laat gaan, om vervol-
gens opgelucht de bescha-
ving te hervinden? Het valt te vrezen dat de realiteit ernstiger is. Er 
waait een gure wind van hardvochtigheid door onze samenleving. 
De roep om onverzettelijkheid en harde aanpak klinkt ook in maat-
schappelijke en politieke debatten. Confrontatie en repressie zijn 
populair.

Wat moeten we daar als christenen van denken? We maken de sprong 
van Jezus Sirach naar Jezus Christus. Ook Hij heeft in de zondagse 
lezingen een boodschap voor ons. Hoe vaak moeten we anderen ver-
giffenis schenken, wilden de apostelen destijds weten. Zou zeven 
keer volstaan? Jezus legt de lat fors hoger: „Neen, zeg Ik u, niet tot 
zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.” Dat is dus vier-
honderdnegentigmaal, rekent Luc Devisscher ons voor. Begin daar 
maar eens aan.

Het contrast tussen de roepers van het internet en de oproep van 
Jezus Sirach en Jezus Christus is gigantisch. Het is zo groot dat er 
geen middenweg is. We zullen moeten kiezen welke weg we bewan-
delen. Die van haat en woede? Of die van naastenliefde en begrip? Het 
antwoord vinden we wanneer we in eigen hart durven te kijken. Zijn 
we zelf altijd een toonbeeld van perfectie?

Bijbelwetenschapper Bénédicte Lemmelijn becommentarieerde 
vorig jaar de wijsheid van Jezus Sirach in EZRA Bijbels tijdschrift: 
„Elke mens kwetst andere mensen, met of zonder opzet, met of zon-
der voorbedachten rade, vroeg of laat, lichtjes of heel erg.” Wie dat 
ontkent, maakt zichzelf iets wijs. Vergiffenis is dus wederkerig. We 
schenken ze en we krijgen ze. Wie het eerste niet doet, moet niet 
op het tweede rekenen, zo leren we zondag in de gelijkenis over de 
koning en de schuldenaar.

Vergiffenis is een kwestie van zowel het hart als het verstand. Het 
hart vertelt ons dat de naastenliefde niet zonder vergiffenis kan. Het 
verstand hoopt stilletjes dat anderen ook ons vergeven, wanneer we 
zelf in de fout gaan.

Het meest wonderbaarlijke is dat vergiffenis zich niet enkel afspeelt 
tussen mensen. Als christenen geloven we dat ook God ons vergeeft. 
„God zelf maakt verder leven opnieuw mogelijk, in zoverre Hij ons 
falen aanvaardt, maar het ook optilt over de pijn heen, en het door de 
winter opnieuw tot lente brengt”, schrijft Lemmelijn daarover.

Vergiffenis is een van de mooiste geschenken die het christendom 
te bieden heeft. Dat de tijdsgeest de andere richting uitgaat, doet de 
waarde van dat geschenk enkel stijgen. Wat schaars is, is waardevol.”

Vergiffenis is een van 
de mooiste geschenken 
die het christendom te 
bieden heeft

Vergiffenis
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overschreidende vakoverleg in 
Vlaanderen”, vervolgt Lacroix. 
„Nooit hadden we verwacht dat 
het zo’n vaart zou lopen.”

Hoe gebruiken die duizend 
leerkrachten dat platform op 
Facebook dan precies? „We wis-
selen er massaal lesmateriaal, 
ideeën en ervaringen uit”, vertelt 
Marie-Christine Verschueren en-
thousiast. Zij is deelneemster 
van het eerste uur. „Natuurlijk 
verwijzen we elkaar ook door 
naar THOMAS, de website voor 
godsdienstleerkrachten van de 
KU Leuven. Beide websteks vul-
len elkaar intussen mooi aan.”

„Als beheerders laten we de le-
den zo veel mogelijk zelf het ini-
tiatief nemen om berichten te 
posten en op berichten van an-
deren te reageren”, licht Pas-
cal Lacroix zijn rol toe. „Ieder 
lid kan nieuwe leden toelaten. 
We houden de groep echter be-
wust besloten, zodat niet ieder-
een die op Facebook actief is be-
richten kan posten of lezen. De 
vertrouwelijke sfeer leidt vaak 
tot prachtige resultaten. Dank-
zij deze groep voel je dat je als 
godsdienstleerkracht heus niet 
alleen staat.”

„Aan het eind van de zomerva-
kantie kwam ik via het forum 
in contact met een oud-leerlin-
ge die intussen zelf op het punt 
stond godsdienst te gaan ge-
ven.”, zegt Marie-Christine Ver-
schueren. „Die nieuwkomers 
zijn op zoek naar starterstips, 
vaak erg praktisch. Zo gaven er-
varen collega’s al handige tips 
aan beginnende leerkrachten 

die zich van de ene naar de an-
dere school moeten haasten.”

Elkaar inspireren werkt ook 
andersom. „Zelf ben ik niet zo 
bedreven in het werken met de 
computer”, zegt Verschueren. 
„Dankzij suggesties van jongere 
collega’s vond ik intussen de weg 
naar allerhande filmpjes en apps 
op het internet. Door die in mijn 
lessen te betrekken, weet ik mijn 
leerlingen te boeien en ik vind 
het zelf ook best wel leuk om met 
nieuwe technieken aan de slag te 
gaan.”

Schuilt achter de naam van de 
Facebookgroep – De échte gods-
dienstleerkrachten – dan geen mili-
tante houding? „Die opmerking 
krijgen we wel vaker”, zegt Pas-
cal Lacroix. „In de les probeer ik 
de aandacht van mijn leerlingen 
wel eens te wekken door een op-
merkelijke uitspraak. Met de-
zelfde bedoeling kozen we voor 
onze Facebookgroep geen al te 
voorspelbare, zakelijke naam. 
Wel willen we leerkrachten be-
reiken die hun vak met passie ge-
ven. Trouwens, leerlingen heb-
ben daar een neus voor. Wie niet 
meent wat hij of zij verkondigt, 
valt al gauw door de mand.”

Intussen ontstond uit het fo-
rum ook al de Facebookgroep In-
terLevensbeschouwelijke Competen-
ties, voor overleg met collega’s 
die andere levensbeschouwelij-
ke vakken geven. Ook Pascal La-
croix blijft dromen. „We dachten 
al na over ontmoetingen buiten 
Facebook, in het echt dus”, zegt 
hij. „Dat lukte alsnog niet. Op 
termijn acht ik een semestrieel 
godsdienstcafé met ruimte voor 
informele ontmoeting en spon-
tane inhoudelijke gesprekken 
wel haalbaar.”

„Jongere collega’s zetten 
me via dit forum op weg 
naar nieuwe werkvormen”


