
Paus Pius XII nam Maria Goretti 
in 1950 op in de grote familie 
van de heiligen. Onder de bijna 
500.000 aanwezigen bevon-
den zich ook haar moeder en 
een man, die op 5 mei 1961 zou 
schrijven: „Ik hoop dat deze brief 
anderen kan leren om het kwaad 
te vermijden en altijd de goede 
weg te volgen, net als kleine kin-
deren. Ik ben van mening dat 
we niet zonder geloof kunnen 
leven. Dat is het echte comfort, 
de ware kracht in het leven en 
de enige veilige manier in elke 
omstandigheid, zelfs in de meest 
pijnlijke van het leven.” Aan het 
woord is Alexander Serenelli, de 
man die de twintigjarige Maria 
Goretti met veertien messteken 
om het leven bracht. Twee dagen 
na de aanval overleed ze in het 
ziekenhuis.

Maria Goretti wordt in 1890 ge-
boren in het Italiaanse Corinaldi. 
Ze is de oudste van vijf kinderen 
in een arm boerengezin. Haar 
jeugd brengt ze door in Nettuno, 
in de buurt van Rome. Ze valt op 
door eenvoud, ingetogenheid en 
respect voor haar medemens. Ze 
helpt haar moeder bij het huis-
houden, nadat haar vader aan 
malaria gestorven is. Ze geeft 
warmte en kleur aan de somber-
heid van armoede, ziekte en ver-
twijfeling. Ze is de hoop van een 
broos gezin.

Precies aan dat haast onzichtba-
re meisje kent de Kerk de eretitel 
van heilige toe. Ze boeit omdat ze 
haar moordenaar vergeeft, leidt 
en redt. Het is een van haar sterk-
ten om meer bezorgd te zijn om 
het lot van de moordenaar dan 
om het hare. Tijdens haar dood-
strijd drukt ze de wens uit hem 
ooit terug te zien in het paradijs. 
Tijdens het proces schenkt ook 
haar moeder de onverschillige 
moordenaar vergiffenis. Een no-
bele en christelijke daad. Vergif-
fenis schenken is precies datgene 
wat Jezus en God van iedere ge-
lovige vraagt. Vergiffenis vragen 
en vergiffenis schenken sluiten 
elkaar niet uit.

Door Maria Goretti krijgt 
Alexander Serenelli na zes jaar 
een visioen: voor elke wonde die 
hij haar toebracht, schenkt zij 
hem een lelie. Gruwelijke messte-
ken veranderen in bloemen, haat 
verandert in schoonheid. Se-
renelli kent pas vrede wanneer 
hij zijn schuld aanvaardt en zich 
bewust wordt van zijn verant-
woordelijkheid. Hij bekeert zich 
en trekt naar de kapucijnen. De 
man, die in zijn jeugd door slech-
te voorbeelden en de media op 
het verkeerde pad raakte, wordt 
door de monniken liefdevol 
ontvangen. Alexander Serenelli 
vraagt vergiffenis aan God, aan 
de orde en aan Maria’s moeder, 

die hij begeleidt naar de kerst-
viering in de parochiekerk. Het 
is zijn getuigenis die de doorslag 
geeft voor de heiligverklaring 
van haar dochter. De moorde-
naar helpt zijn slachtoffer op de 
weg naar heiligheid. Voor zowel 
gelovigen als ongelovigen is dat 
de wereld op zijn kop.

Hoewel Maria Goretti geen 
schoolopleiding genoot, heeft ze 
door haar religieuze opvoeding 
een sterk en rijp karakter. Haar 
reactie op de diepe leegte na de 
dood van haar vader is: „Enkel 
moed, mama, God zal ons hel-
pen.” Ze leert plichtsbewust en 
respectvol met zichzelf en de 
anderen om te gaan. Daardoor is 
ze in staat zich tijdens de aanran-
ding te verdedigen en haar moor-
denaar te vergeven. De „kleine 
en zachte martelares van de zui-
verheid” (woorden van Pius XII) 
vraagt de jongeren van vandaag 
de waarde van de kuisheid te her-
ontdekken en te kiezen voor rela-
ties in wederzijds respect en ech-
te liefde. Ze richt zich tot de jonge 
generatie, die gebukt gaat onder 
een mentaliteit van ontbrekend 
engagement. Ze roept op tot 
waardigheid en verantwoorde-
lijkheid en vraagt aandacht voor 
waarden die geen compromissen 
kennen. Door haar geestelijke 
verhaal, de kracht van het geloof 
en het vermogen om haar moor-

denaar te vergeven, behoort de 
jongste heilige van de katholieke 
Kerk tot de populairste heiligen 
van de twintigste eeuw.

„Haar martelaarschap herin-
nert ons eraan dat we niet naar 
genot moeten streven, maar een 
leven in liefde en verantwoor-
delijkheid moeten leiden”, zei 
Johannes-Paulus II tijdens het 
angelus van 7 juli 2002. Dit is het 
antwoord op de vraag waarom 
wij vandaag de dag de kleine 
en liefdevolle Maria Goretti als 
voorbeeld kunnen stellen.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Uit de kindermond  Ingezonden door Adriaan Nestor

De juf vertelt in de klas over de mug. Ze wil weten of de kinderen ook 
een verhaal kennen over muggen. Zegt Emiel:

– Er zit een mugge in mijn zwembadje.

Waarop de juf:

– Het is ‘mug’, Emiel, niet ‘mugge’. Zeg eens ‘mug’.

Emiel onverstoorbaar:

– Het was eigenlijk een vlieg, juffrouw.

Buren  Ingezonden door Lucette Loos

– Hey, buurman, is dat jouw tennisbal?

– Is hij door een van jouw vensters of door jouw serre gevlogen?

– Neen.

– Ja, dan is het mijn tennisbal.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.
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Omroep

20 oktober, 21.15 uur, Canvas. 
Lore, Duits-Brits oorlogsdrama 
uit 2012. Lente 1945. In Duits-
land nemen de geallieerden de 
macht over. De veertienjarige 
Lore, van wie de SS-ouders wer-
den opgesloten, moet zorgen 
voor haar broertjes en zusjes. De 
enige plek waar ze naartoe kun-
nen, is oma’s huis, negenhon-
derd kilometer noordwaarts. 
Tijdens die odyssee door een ver-
woest en verscheurd land ont-
moet Lore de Joodse vluchteling 
Thomas. Om te overleven zal ze 
iemand moeten vertrouwen die 
ze tot dan altijd moest haten.
21 oktober, 18.10 uur, één. Roc-
kies, eerste deel van de driedelige 
BBC-documentaire Mountains. 
Life Above the Clouds over de groot-
ste bergketens ter wereld.
22 oktober, 20.15 uur, Canvas. In 
Wanderlust praat filosofe Alicja 
Gescinska met de Britse schrijf-
ster en feministe Sara Maitland, 
die zich in 2010 bekeerde tot 
het katholicisme en het drukke 
Londen verruilde voor het plat-
teland.


